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Ik hou meer van je dan mijn hart kan 
kloppen...

I Breathe Out| You Breathe In| The Same Air| Of Loving Ik ben 

alle kleuren om jouw wereld te schilderen...
... voor mij, voor jou en voor hen die van mij houden





Op een dag...
Je hebt een wortel geplant... 
In mijn hart... Vandaag, die 
boom...
Het heet liefde voor het leven... Het kan nooit 
worden weggerukt...
Want het leeft... In 
mij...
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Transformator
Balans van lichtende krachten die de 
werkelijkheid transformeren.

Schakelbord Regelt de 
posities en bestemmingen van de 

universele stroom.

Zonlicht
Verlicht je binnenkant 11

obscure aardse natuur.

Lichtgevende fontein 
Ze vallen als druppels op de grond in 
deze fontein van leven en helderheid.

Vuurtoren
Het zoekt onophoudelijk naar de beweging van 
abnormaliteit.

Elektrocuties 
Lawaaierige zenuwen knipperen met 

hartelektrocuties.

Elektromagnetische golven
Golvende gedachten gaan heen en weer rond de 
cirkel van golven.



Elektrische stroom
Deze stroom die me naar het circuit van de 
golven brengt, loopt door mijn lichaam.

Elektrische impuls
Ik word door elkaar geschud door 
impulsen die elektrisch circuleren.

Het licht van de waarheid
De waarheid schijnt helder als ze in een 
opwelling wordt ontdekt.

12 Verduistering
De stemmen die gekweld worden door 

het lichtgevende gevoel van zijn 
verstommen.

Kaarslicht
Pijn flakkert op
opgehoopte gesmolten was.

Elektrische deuren 
gaan zachtjes open door te tikken, maar sluiten 

zonder tijd te .

Kettingzagen Snijden door de 
vibrerende haatwortels van donkere 
energie.
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Geëlektrocuteerd 
Geëlektrocuteerd in lichtgevende rook 

die het geheugen uitwist.

Elektromagnetische turbulentie Oneindige 
elektromagnetische turbulentie kookt in onze 
geest.
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Elektriserende straal
Als een bliksemschicht die de 
energetische geest verlamt.

Duivelse lichten

Knipperlicht

Elk wezen bezit een elektriserend duivels 
licht van flitsen.

Knipperende lichten teisteren me
de doorgang van ononderbroken stroom.

Ondoorzichtig licht
Ondoorzichtige lichten verlichten 

wonderbaarlijke wezens in het donkere licht.



Elektrische draden 
Elektrische draden lopen door mijn 
lichaam, trillend van energie.

10e Elektrische schakeling
Ik ga naar boven naar het 10e elektrische circuit en daar is een 
ononderbroken stroomstoring.

Elektrische val op de 
woorden van extase en sensaties.

Lichte snede
Scherpe, heldere echo's,

14 gloeiend van licht, grijpen ze de stem die breekt.

Fonkelende duisternis
De wandelende wezens met 

oogoriëntatie knipperen onduidelijk.

Fluorescentie
Ze bloeien en vallen als een donderslag in 
alle richtingen.

"Overschaduwing
Stekende bliksem overschaduwt het 

plezier van andermans sensaties en blikken.

Gloei
Diepe bogen doorkruisen je ziel die op hun plaats 
worden gehouden door elektroden - dynamische, 
gloeiende schokken.



Naam auteur

Elektrocuteerbaar 
Als een zweem in mijn oog

hamert op de ongerijmdheden van gevoelens die 
vragen om een sterk en vastberaden licht.

Afwezigheid in de schemering
Ik wikkel me zachtjes in de scherpe lichten van 
mijn wezen, ik geniet zachtjes van de bliksem.

Herinneringen Ik 
word wakker verdiept in een heldere dag, ik bereid me voor 

om uit de duisternis te komen en met de Kracht
van Licht, zal ik Kracht en Energie uitdelen aan de 

hele Constellar gemeenschap.
15

Woensdag 23 mei 2007

Dreigend licht
Ze bedreigen deze herstellichten
die ons kwellen en gevaar voorspellen.

Licht van 
Aanwezigheid Dat licht dat je vergezelt op bucolische momenten en 

dat je niet in het geheim kunt confronteren.
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Rood licht
Het intense, zenuwblokkerende, versnellende 
rode licht.

Schok
Schokken zarpareren en besmetten geesten 

zonder impulsen te verspreiden.

Bedrijfslicht Verlicht, wat niet 
gegeven is en geen bedrijfslicht 
voelt.

Donder

16

Krachtig licht

Donder kraakt en verbrijzelt geluiden
dorst naar plezier.

Krachtige verlichting veroordeelt
leeft vreemd aan instructie door stemmen

Verdomde

Mat Licht

Als krachtige, verscheurende stralen die banden 
doorsnijden die onmogelijk te binden 
zijn.

Schaduwbewustzijn
waarin volumineuze lichtstralen doordringen.

Intens licht
De nevels van zwart licht schijnen helder



Naam auteur

Lichtgevend Kosmisch
Als een diepe, doordringende kosmos die de 
vergetelheid van de ziel verzacht.

donderdag 24 mei 2007

Kracht van licht 
De helende kracht van licht heeft  mij de draden van verstand in 
de voorhuid van wanhoop verlicht. Deze

Licht leidde me in de richting van de extatische stroom
van het alledaagse leven, verlichtte voor mij de zieke en onredelijke 

toekomst want dan ja...slaat de donder in
17

me en flits als dynamiet ontdaan van plezier
onheilspel

lend. Dus ja, genezen door het licht  de beweging ervan, ben ik uit de 
calorierijke ingewanden van strengheid en exactheid gekomen. Maar 

ik weet niet of dit licht mijn verleden zal verlichten, want ik ben bang 
dat het geen licht heeft dat op energie werkt. Er zijn dus twee polen, 
twee uitersten van energie. En ik werd geraakt door de positieve en 

helende, niet door de donkere en beklemmende. Dit licht komt van de 
helderheid van emoties en rationaliteit in de schemering van het 

onmiddellijke en impulsieve, zonder overgang en ondoorzichtig voor 
de zintuigen, niet van gevoelens...

verankerd of vastgenageld. Het 
licht is sterk, het is intens en het zal iedereen die zich ertegen verzet 
met zijn stralen verbranden. Doe mee met het licht, de gevoelens, de 
emotie, het plezier van leven en genieten in volle kracht van wat ons 

op aarde beweegt en energie geeft, die niet bindend is omdat het licht 
op een dag zal doven,
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Er zal geen energie en impulsieve kracht meer zijn, grijp het talent 
dat je hebt en ga ervoor als een snijdende blauwe straal en ventileer 
jezelf van ongeleefde verstikkingen en kwaadaardige, 
doordringende gedachten die ons slachtofferen als braziliaanse 
klanken zonder het licht om ze te voeden. Ik wil dus zeggen dat er 
licht in je is en dat er donder, stormen, energieën en licht zijn, in 
wezen helder, puur licht in zijn zuiverste vorm.

primitief vuur, dit vuur dat ons doorkruist en ons voedt en soms 
verbrandt, dit is hoe het leven bestaat uit voorbijgaande en 

tegengestelde lichten tegen de reden of het gevoel van energie dat ons 
de kracht en vitaliteit geeft om hun wazige en machteloze schokken te 

weerstaan die zichzelf beschuldigen en excuses vinden voor hun 
betrokkenheid bij oorzaken, er is geen licht zonder energie en alles 

heeft energie, alles heeft zijn licht en beweging en stroming, dit is het 
zijn zelf, dat ons intimideert en ons zo vaak bedwingt.

18 geconfronteerd met vreemde beschuldigingen die we niet begrijpen 
omdat ze niet doorslaggevend zijn en niet durven botsen met een 

andere energie maar eerder proberen het licht ervan te doven, maar ze 
is aanwezig en alsof ze zichzelf onthult, infiltreert ze in de zintuigen 

van het zicht en toont ze ons de helderheid van het denken door de 
stilte van de tijd, en alsof ze zwijgt verhardt ze...

mening en geniet van de roemloze onbekwaamheden die anderen 
uitzenden door middel van negatieve of positieve energieën. Maar het 

is een feit dat het licht van de Blauwe Straal intimideert, maar in die 
energie iedereen verwelkomt die zichzelf erin wil transporteren, en dit 
met de snelheid van het licht, van het moment, van de seconde, van de 

fractie, van het moment, en het moment is ogenblikkelijk, dus er 
zullen geen sneden zijn in het beeld of in het meest belachelijke 

gedrag, want iedereen heeft recht op energie, of het nu van
positief of negatief effect. Het 

verscheurende effect van de zwarte faiska daarentegen vindt plaats op 
de neutrale pool van gevoeligheid en wordt getransporteerd in de 

waanzin van bruisende energie die dorst naar plezier en helderheid.



Ik adviseer je om je eigen energie te gebruiken om geraakt te worden 
door het Licht en je zult vervagen in een glimlach zo vurig als as, 

verstoken van warmte, maar uitzinnig als je geagiteerd bent. In het 
andere kwadrant hebben we de Blauwe Straal met zijn onverstoorbare 

gedachten aan kerstboomlichtjes en stress die ons tot afleiding drijft. 
De blauwe straal kent zijn pad, richting en oriëntatie en heeft het 

onderscheidingsvermogen om energieën en fotonen in te kaderen, 
mogelijke kortsluitingen, maar levendig en impulsief reist hij altijd 

met de snelheid niet van het licht maar van de blauwe straal. Het is in 
deze overgang van energie dat we geconfronteerd worden met de 

pragmatische, niet-belastende maar belemmerende energieën die ons 
verhinderen het moment te ervaren.

sonisch, maar niet zo krachtig.
Als een directe confrontatie, onderdrukt door de lichtgevende mensen, 

zijn er ondoorzichtige lichten die vervormen wat echt is en onwerkelijk lijkt.
19 

dat echt is en onwerkelijk lijkt, maar er zijn ook fictieve lichten
dat is de kracht van het licht van de verbeelding.

Blauwe straal
Woedend dringt de Blauwe Straal mijn wezen binnen, 
gloeiend van energie die uit de vuile poriën van 
vooroordelen en intolerantie stroomt die deze Blauwe 
Straal gaat raken.

Kunstmatig licht
Het licht dat door alle wezens wordt 

geproduceerd, is verpakt in schaamteloze kunstgrepen die 
moeilijk niet doorzeefd kunnen worden met onschuldige 

kunstmatigheden.
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dinsdag, 29 mei 2007

Laserlicht
Dit laserlicht is indringend en dringt onzichtbaar door tot zelfs het 
onzichtbare en onwaarneembare.
Het is een ziener en meester van aannames en kruispunten die de 
ziener vreemd zijn. Onmerkbaar en onschadelijk zuigt zijn straal 
gedachten en vooropgezette ideeën op met vergif tot het vergif zelf en 
het tegengif.

Zolderlicht
20   Deze rook doorboort het licht van de geest gehuld in vodden van 

herinneringen verbrijzeld in losse hoofden van richting en actie, 
deze gemotoriseerde actie die de echelon van de

hectisch, langzaam bewegend massamarktdenken
ongecoördineerd. 

Doordringend van de ledigheid van het moment, laat hij zich meeslepen 
en verdeelt hij zich...

De hersenen lichten 
op en prikkelen bij elektrische prikkels.

Het is een dwalend 
iets. Het intensiveert in de lichaamsmassa en verspreidt 
hypnotiserend en verlammend licht, als een ontketening van rijmen 
van de

Onzin woorden. Deze 
zolderlampjes komen in elk hoofd met
eclectische wortels van geavanceerde 

techniek. Sommige mensen hebben kleine aapjes, anderen alleen 
zolders, weer anderen zolderverlichting die de hoofdingang 

overschaduwt, ik wou dat ik de zolders kon binnendringen met 
herinneringen, gedachten, kortom een leven geleefd zonder grote 

oorzaken, maar ik wou dat ik het kon.



met herinneringen. 
Herinneringen die de zolder voor altijd verlichten, en sommige zijn 

altijd open of dicht.
stammen.

Woensdag 30 mei
2007

Bliksem
Het wordt warm en donker en wordt stil en stil, maar het kraakt en het 
geluid wanneer het gebeurt is ademloos en overweldigend, 
besmettelijk met de woede van leven en aanwezig zijn
tussen andere lichten en verlichtingen of zelfs eenvoudige

21

Een voorbijgaande duisternis die gekenmerkt wordt door zuchten en 
de meest elektriserende stiltes verbreekt. Die bliksemschicht die je 
bewustzijn wegvaagt, gemarkeerd door het uitstoten van welsprekend 
gekreun en die actie oproept die het gevoel van gelegenheid om stil te 
zijn verwaarloost op het moment dat er weer een bliksemschicht 
inslaat in deze wereld.

As van licht
Die as die je markeert met de hitte van felle ijzers en

de as van het licht 
uit het verleden en de alomtegenwoordige toekomst die je niet 
vergeten bent  die tegen je in opstand komt. De impuls van het 

moment snijdt je af
en verspreidt zich langzaam, huilerig en uitbundig, vertelt je dat 

je je moet beheersen en werpt je in een bron van licht die verdrinkt in 
de herinnering aan incontinente woorden en zijn dorst naar licht 

uitstort. In
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De brandende as van een magisch lichaam dat fluit en knippert in je 
hart, brandend verlangen naar iets, viriel en mannelijk of vrouwelijk 

en sensueel, deze dubbele persoonlijkheid beledigt je als een dubbele 
persoonlijkheid die aan geen van beide kanten toegeeft. Deze as van 

licht verwarmt het duistere en frivole en heeft in zijn warmte de 
bescherming van de regens die worden verslonden en die zich 

verspreiden over continenten en de ruimte.
tijdloos.

In het licht van genot 
Dat licht dat ons overspoelt en ons luxueuze inzichten verschaft en 

ons leidt naar de ontelbare de- priming genoegens en angsten van de 
chemie van seden- tair genot.

22 Hetzelfde kan gezegd worden over de ander, maar niet ingelegd, 
maar ingeprent op de naïeve gezichten van andermans plezier die 

het wezen van de
gevoel of emotie. Deze 

emotie voelt wonderbaarlijk en schitterend plezier en verlicht de 
samentrekkingen die worden gevoeld door het teveel aan plezier, een 

teveel dat ons op andere dingen richt.
zintuigen en genoegens. 

Wat betreft het licht van genot, het ontwikkelt en voedt zich met een 
verslaving die zich niet terugtrekt of schommelt en botst met haar

gek van het plezier van ontkenning.

Hypnotisch licht
In het hypnotiserende gezicht van het licht zijn gevoelens die wijzen 
op het verlangen naar verslaving aan dit licht dat ons energie geeft en 
doet geloven dat er licht is.
Hierdoor worden we meegenomen zonder krediet of debet, es-



getagnostiseerd als het hypnotische leven van transcendente wezens 
die verslaafd zijn aan hypnotische bronnen van genot.
Ondeugden die razen door haar en wenkbrauwen beladen met 
bescheidenheid en luiheid. Transcendent, dit licht dat ons leidt naar 
nieuwe uitdagingen die gelijk zijn in gedachte en verschillend in 
reactie, reacties die ongebreideld en puur zijn en die geconfronteerd 
worden met het pure verlangen om het licht te hebben, erdoor gevoed 
te worden en geleid te worden door de losse stenen die samenkomen 
als klei in verhitting.

donderdag 31 mei 2007
23

Intens licht 
Intens verdeelt dit licht zich tussen lichamen die vervreemd zijn van 

beweging en schommelt tussen twee paden die gemakkelijk te 
verlichten zijn, maar zonder enige elektrische stroom, is het 

zelfvoorzienend en leeft het in de bitterheid en moedeloosheid van de 
systemische hypnose die ons voedt en ontwikkelt. Maar bewust is het 
zo'n intens licht dat het krachten vangt en zelf uitzendt, zelfs als het is 

uitgeschakeld.
Donderdag 14 juni 2007

Psychedelische donder
Psychedelica verstrengelen zich in het lawaai van de dappere 
onweersbuien die de abnormaliteit die voortkomt uit het bedekt zijn 
met deze psychedelische onweersbui ondersteunen en versterken.
Welnu, coherent licht is hier uitgeroeid, zonder krachten



of schubben, zou dit slechts een voorwendsel zijn voor de anor- 
maliteit van de zwarte donder, die zichzelf opsluit en gromt in de 
vreemdste en diepste zinnen van absorptie van de rede, omdat hij , 
kraakt en beweegt zonder de minste geheimzinnigheid, schijnbaar 
wereld van
Psychedelische lichten treffen iedereen die zich erin wil verliezen, of 
die wil genieten van bevooroordeeld gespreid plezier dat is getint met 
stagnerende schuine kleuren, zonder verlangen naar creatie of louter 
genot.
Doordrenkt van de geest van de fragmenten van het denken, in feite 
gefragmenteerd, zijn al diegenen die zich een andere wereld 
voorstellen, ver verwijderd van verstoringen die ons irriteren zoals 
wanneer we in onze ogen krabben of gewoon met onze ogen 
knipperen. Deze beweging, vervreemd van andere bewegingen, 
ontsteekt en verpulvert verre geesten, onbewust van het simpele feit 
wat het is om bewogen te worden.

24 of geagiteerd.
Donder is psychedelisch en jaagt geesten weg, zonder dat ze zich 
manifesteren, want ze bestaan niet, het is een parallelle werkelijkheid 
van geruchten en onverzettelijkheid zoals de boeman, en hier voedt 
niemand zich met bizarre persoonlijkheden en cognomen van het 
voorbestaan, ook al bestaat het niet echt.
Daarom heeft alles wat onwerkelijk is een tijdloze geschiedenis, maar 
het heeft ook angst, angst die ons vervoert naar een horizon van 5 
dimensies, veelhoekig en lineair, maar niet vatbaar of zelfs maar 
passeerbaar voor enig spoor, een spoor dat de hemisferen van 
transcendent en apotheotisch denken vertegenwoordigt.
Ideeën bloeien of groeien niet uit de draden van een verstrooide rede, 
maar uit de impulsen van personages.
al gezien en onthouden, bewegingen imiteren en zich aanpassen aan 
het moment, maar alles bewust en minimaal berekend. Zonder 
berekening is onweer echt en



Het is onvoorspelbaar, zo spontaan dat het absurd is om aan een 
andere bron van psychedelische energie te denken.
De hoofden van weleer knarsen en knarsen, nu verworden tot gele 
bladeren en opgegeten door bibliofagen.
En zonder doorzettingsvermogen intimideren ze het verouderde 
geheugen en het gemaakte en nagemaakte naar hun hand.
Omringd door meetapparaten feliciteren Abessijnse etiketteerders 
elkaar en lacht de donder van Abessinië.

In het licht van het 
verleden Zij vermanen hen die leven in het licht van het verleden, die 
stervende mensen van gene zijde die hemellichamen binnenvallen in 

het pro- minente feit van het gebeuren, van het onmiddellijke.
Maar dit zijn allemaal vragen van licht, van intenser licht.

of minder, maar het zijn energetische stralingen die niet 25 

compatibel zijn met het verleden, zelfs niet uit het verleden. Lichten uit het 
verleden zenden daarom ra-

Het belangrijkste is dat ze geen lichtgevend en stralend licht 
overschaduwen dat je op elk moment wilt inschakelen.

moment, impuls of moment. Omdat het 
verleden paden kruist met het heden, het moment, de impuls, de 

seconde of fractie, maar het heeft geen invloed op zijn energetische 
stroom of zijn helderheid. We zijn daarom altijd op tijd voor het 

krachtige, heldere licht van de extatische stroom die de wind in het 
gezicht doorsnijdt, genoegens die tot nu toe verstoken waren van de 

intenties van draaiende bewegingen rond het plezier van licht maken 
of verlicht worden, want wat telt is de kracht of spanning van de 

intense stroom die de elektrische impuls ontketent die, door 
eenvoudigweg te kijken, het licht van zijn verleden, minder intens 

licht, straling uit vorige levens, doorgeeft, maar die het principe van 
het ontketende licht niet stuurt.
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van de beweging van de impuls van licht zonder masker, geleefd in 
de seconde, het moment, een simpele klik en dat is het, licht in de 

scherpe en gevaarlijke blik en brandende blikken van afgunst en haat 
die simpelweg rond de lichten van het verleden kruipen en zich met 

straling vastklampen aan hemellichamen. Nou, straling is straling en 
dat is besmetting, dus er is niets sterker dan je licht aan te zetten op het 

moment zelf, op elk moment met alle stroom mee zonder straling, 
want geen enkel licht is sterker dan een ander, het is echt een kwestie 

van straling, en kom niet aan met die aangeboren lichten want iedereen 
heeft zijn eigen zuivere licht, dorstig naar wil en verbeelding en 

zuivere energie voor ontwikkeling en creatie. Lichtgevende magie die 
kleuren in haar licht heeft, weerspiegeld in

tinten zonnig geel, energiek. In feite is er 
niet veel licht, er zijn alleen brandpunten van bestaan.

26 een resterende en evenwichtige neiging om te objectiveren wat niet 
gevisualiseerd kan worden. Dus het bestaat niet, het is niet echt, 
het is het resultaat van de krachtige Straal die ons toespiegelt aan

bewustzijn. Maar 
wat is bewustzijn eigenlijk?

Wat werkelijk bewust of onbewust is, is een barrière die niet 
gematerialiseerd kan worden, hoeveel zin het ook heeft en hoezeer we 

ook begrijpen dat we allemaal naar het moment gericht zijn. Deze 
decadentie van het materialiseren van vooropgezette barrières en 

zeggen dat er onbegaanbare ketens zijn, terwijl er in werkelijkheid 
geen barrières zijn. Alles is daarom denkbeeldig en echt of onecht. We 

leven allemaal in diezelfde stroom van illusies, van dorst naar andere 
geesten die ons niet echt raken omdat er, of eigenlijk is er geen 

barrière tussen verlangen en het licht van het onbewuste dat altijd 
aanwezig is in het bewuste en dat we voor onszelf reserveren omdat 

we denken aan stromen, maar ook hier zijn er geen stromen of 
impulsen,



er zijn denkbeeldige hemelse ruimtewezens die zoals ze zeggen in 
het licht van het verleden leven, door een meerderheid die besloot dat 

licht macht of maat moest hebben, maar nogmaals wie zijn zij om 
zich met licht te bemoeien, licht wordt niet aangeraakt.

Je kijkt naar het licht en staart ernaar tot het uitgaat

Vrijdag 22 juni 2007

Natuurlijk licht
Er is niets natuurlijker dan dit heldere en natuurlijke Licht, want het 
is natuurlijk om je aan te passen. Conformiteiten, tegenslagen
conflicten, louter aflaten die dienen als

27

Het is een opeenstapeling van houdingen en problemen die bewust 
zijn, maar niet zo diep omdat ze natuurlijk zijn. Er is niet de minste 
botsing tussen natuurlijk en licht, daarom omhult het natuurlijke ons 
en stelt het ons op ons gemak en kalm, omdat alles normaal en 
natuurlijk is.
Lucht, de natuurlijke vreugde die ons omringt, die klopt en vlucht 
en, bovenal, aan, een zachte aanraking voor degenen die lichte 
trekjes waarderen.

Woensdag 27
Juni 2007
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Licht van Kernenergie Een 
krachtige energiebron straalt transformaties en psychologische 

mutaties op ons uit, zodat we onszelf beschouwen als beïnvloed door 
deze kernkracht. Dit levendige licht energie groeit met de lichtende 

impact van het wezen dat de mutaties overstijgt en er niet echt onder 
lijdt, maar als een pauw de impulsen infiltreert die we waarnemen en 

die ons tot handelen aanzetten. Deze impuls is dynamisch en helder 
met explosieve uitstralingen. Daarom zullen we de maximale ex-post 
hebben in zijn energiekracht, het zullen nucleaire agenten zijn die het 

licht corrigeren en doen instorten dat onmogelijk uit balans te brengen 
is omdat het de maximale exponent is van de kracht van transformatie. 

En er is niets sterker dan transformatie, die verandering die ons 
verheft en kracht geeft in relatie tot de wereld.

straling.

28 Psychotrope lampen
Als bij toverslag of in harmonie landen en zweven ze en flapperen ze 
met die psychotrope lichten die ons fascineren en die de 
werkelijkheid veranderen die we als een goede wens wensen, maar 
die wordt voorspeld door een slecht voorteken wanneer we 
terugkeren uit die wereld, waar het ons als een tijdmachine weghaalt 
uit de werkelijke dimensie en ons transporteert naar een wereld van 
fantasie, het onwerkelijke of plezier.
Daarom is er een derde dimensie van zintuiglijke activiteit en 
donkere energie vanuit het perspectief van andere mensen die gek 
zijn over de realiteit van wat schadelijk voor hen is.
de psychotrope lichten die terrein winnen in verschillende 
perspectieven en voluptueuze dimensies en waarvan degenen die zich 
inhouden in sporadische episodes genieten. Geen tegenstellingen 
tussen werelden of lichten of werkelijkheden, want de natuur zelf is 
licht.



Vrijdag 20 juli 2007
Donder 

Als een bittere en lichtgevende breuk raast de donder die de aarde 
voedt van de overlevenden van het amorfe en transparante licht. 

Vluchtelingen in de blinde lichamen van bitterheid storten 
oncontroleerbare woede uit, gevoed door deze lava van licht en 
kracht. Het brandt en voedt het licht van het wezen dat zich laat 

overspoelen door deze plotselinge black-outs in de duisternis zonder 
licht en ondergeschikte kracht en dat zich laat verwarmen door het 

magma van de energetische donder en het geluk van het licht 
versterkt. Geluk van licht in lichtgevende stralen van 

onkarakteristieke wezens.
cos van zijn.
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Zaterdag 21 juli 2007
Generator
Liefdesgenerator, of generator van liefde!
Wat voedt dit niet-virtuele vleselijke verlangen en deze emotionele 
binding van een transparante kus die dorst naar iets vitaals voor de 
ontwikkeling van emotionele en elektrische bindingsenergieën.
Deze Generator voedt ego's en persoonlijkheden met verborgen 
gezichten in de dagelijkse voorstelling, zoals wanneer je of avondeten 
eet, of het water dat je dagelijkse energie voedt.
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Zonder maskers of betraande gedachten zijn we in werkelijkheid de 
energie van de liefde of in de liefde van de elektriserende, snijdende 
energie van doordringende blikken en vertegenwoordiger van liefde 
en eenzaamheid die wordt gevoed door een kabel die nooit wordt 
losgekoppeld, een energie die onomkoopbaar is, maar waar, altijd!
Altijd opwindend, zijn blik dorstig naar verlangen en een beetje 
geduld
Uitgevonden door de monotonie van de dagen en de schuine 
gezichten die niets voorstellen in deze elektrische omgeving, zijn het 
losse draden. Duik in de verbeelding van de aangeboren en 
ontketende motor van realiteiten, maar met de verstikking van 
onmiddellijk contact. Contact dat essentieel is voor het motorische 
leven, een motor van de realiteit van de consensus van aanwezig zijn 
en niet aanwezig zijn, maar los van andere realiteiten die bijna 
onwaarneembaar zijn voor het verlangen van het bewuste, maar die 
het niet herkent.

30 is er!
Het is er altijd in de zin van de onmiddellijkheid van de gelegenheid, 
dus de middelen kunnen alleen maar waterige slippen zijn in de 
gedachten van de voortbrenger van liefde voor middelen en 
beschikbare middelen; wat de voortbrengende liefde betreft, deze is 
altijd verbonden en op zoek naar alle niet-virtuele en gecontroleerde 
middelen met datzelfde wezen van neerbuigendheid, dus het kan zich 
niet vervreemden van het plezier dat het voortbrengt, en het woekert in 
die altijd aanwezige gezichten van het stukje ziel dat je altijd hebt 
willen verstikken.
Omdat je geen enkel stuk energie kunt vervreemden, omdat energie 
één is en multicultureel in zijn gevoel van voldoening, voldoening die 
verschillende werkelijkheden ontwikkelt, omdat we virtueel en 
denkbeeldig zijn, alleen in aanwezigheid van anderen of in de spiegel 
zelf verbergen we de nieuwe regulerende energie van de geest van 
neutronenenergie, die de ware dieren van het licht zijn. Lichtgevende 
draken kunnen oplichten!



Elektrische Stroom Deze 
stroom die door ons heen loopt en ons elke dag verkwikt, geeft ons 

de kracht en de nabootsing van lichtende en wandelende wezens, ja! 
Lopend, omdat het de kracht van het licht kan zijn of van de zieke 

en herstellende onderdrukking die de dualistische en 
onderdrukkende werkelijkheid confronteert.

Voed je in plaats daarvan met de positiviteit en transcendente 
werkelijkheid van de chemische en anti-chemische circuits die de 

geest van innovatie en vervulling voeden, vervulling die net zo 
persoonlijk en niet-overdraagbaar is als de voeders van hectische 

rushes zonder plezier, maar die de geest meesleuren in de magnetische 
golven van het denken en van

overdracht. De overdracht van gedachten is echt 31

en magnetiseert en ontwikkelt circuits die niemand kan ontkennen, 
en deze circuits hebben een stroom die zich verspreidt in de tijdloze 

lucht van onderdrukte gewaarwordingen en genoegens, omdat we 
allemaal vanaf het begin bètablokkers zijn van externe energieën, 

maar ze versterken onze dorst.
om te 

leven. Deze impulsen beïnvloeden daarom onze redenering en soms 
ontstaan er conflicten of ontwikkelen zich conflicten in ons denken, 

maar ze kunnen ook elektrisch geluk brengen, dat ons met de 
opwinding van de poorten naar de werkelijkheid zal leiden.

extern.

Blauw licht
Getriggerd door sterke emoties, steekt het blauwe licht bruggen en 
trappen over en kruipt het in de kracht van de gevoelens waarmee het 
zich voedt en ontwikkelt het dat spirituele potentieel.
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Met zijn ultragevoelige stralen omarmt het de schoonheid van de 
vergankelijkheid van welsprekende vriendschap die hunkert naar iets 
blauwer, sterker, intenser en in ons constellaties ontwikkelt met 
diepgaande vertakkingen van voelen en vervreemd zijn in deze 
Hertziaanse golf.
Deze kracht beïnvloedt schuine geesten beroofd van de sensatie van 
het leven in tinten blauw, turquoise blauw dat diepe en duurzame 
vriendschap beïnvloedt, het draagt magische stralen van waanzin en 
plezier in zich, liefhebbers van zeldzame schoonheid en verkwikkend 
blauw. In de filamenten van de schemerintensiteit ontwikkelt en 
verzendt het energie die behaaglijk is en beschermt tegen kwaden en 
genoegens met pijn en stilte, nee, het is geen masker dat ons misleidt 
en doet denken aan abstracte gedachten, het is een sterk blauw licht dat 
echt en denkbeeldig plezier intensiveert, maar het beïnvloedt en 
beïnvloedt altijd degenen die erdoor worden vervoerd.

32 tot intrinsieke en duurzame vriendschap. Ze wordt verliefd en, alsof 
ze beroofd is van de rede, maar die dient als voedsel voor emotie, 
komt en brengt lekkernijen van genot en lust, dit genot is 
calorierijk en dringt alles binnen
en het is een razernij van opwinding met dit blauwe licht dat ligt en 
zich oprolt in de opeenhoping van energieën die in de loop van de tijd 
worden geleegd maar niet verdwijnen in de huidige toekomst, met 
andere woorden, er is altijd dit beschermende licht dat ons niet laat 
evolueren in termen van oncontroleerbaar lichtgevend plezier.

Maandag 23
Juli 2007



Elektrische kabel 
Een vibrerende stroom van angst loopt door ons lichaam via 

elektrische kabels die hoop en iets nieuws en verbazingwekkends 
voeden dat ons statisch achterlaat in onze bewegingen maar met 

versneld en angstig denken. Verlamd door beweging, stijgt de 
spanning die ons in de realiteit omlijst en, met gecontroleerde en 
afgemeten bewegingen, dalen we de trap van het denken af waar

verbindt ons met elkaar. Het 
is op deze ladder van gedachten dat we gedragingen, gezichten en 

bewegingen categoriseren en onszelf inpassen in de afdaling en 
opgang van de momenten van het leven. Het licht voedt de roltrap die 

je non-stop leidt in de waanzin van de realiteit die heerst in de 21e 
eeuw, energieën, magie, fantasieën, allemaal met schijnbare 

harmonieën, maar
Let op waar je loopt, niet iedereen neemt de trap 33

De achtbaan van het leven, er zijn mensen die traplopen en 
opstaan, en bovenal iemand die hen steunt, is dat genoeg?

Of is het een kwestie van evenwicht? 
Evenwicht van krachten is fundamenteel voor het evenwicht van 

bewegingen en van afdalingen en beklimmingen op het niveau van elk 
wezen, maar niet iedereen verdient het om naar beneden te gaan of 

ondersteund te worden op de weg naar boven.
verwondingen of stopt 

en het zal je naar het licht van het denkende 
wezen leiden.

Zonder saldi van externe krachten die het kunnen begeven, zijn de 
treden solide en gevoed door kabels van hoop bereik je de 

belangrijkste elektrische kabel de cyclus van het leven, die energie 
die de Aarde voedt.



Het cijfer

Dinsdag 24 juli 2007
Bruisend licht Het valt 

en bruist, verdunt en breidt zich uit in takken van licht van een 
onoverwinnelijk verlangen, omdat het een illusie is zoals alle 

bruisende blikken van licht die vervolgens afbrokkelen wanneer ze 
geconfronteerd worden met de werkelijkheid

extern. 
Begiftigd met kwaadaardigheid en vervalsingen, sporadische 

episodes van waanzin van bruisend verlangen zoals liefde die zich 
uitbreidt en vervuilt, alle gedachten in beslag neemt en zich laat 

domineren en overheersen, dit is de uitwisseling van revitaliserende 
energie, de bruis die nooit dooft, de lichtgevende inhoud is er.

34

Vrijdag 27 juli 2007

Verlichte hemel
Er is niets sterker dan het verlangen om de perfecte balans van de 
verlichte hemel te bereiken, want het zijn de sterren die het leven 
geven en gedachten en ideeën of, in feite, van verlangen naar 
werkelijkheid brengen.
Er is niets mooiers dan een hemel verlicht door constellaire 
energieën die een voortdurende interactie tussen de sterren vereisen, 
en de kracht van de sterren is uniek. Zoals ik zeg, er is niets sterker 
dan een ziel met een hemel verlicht door de wil en het verlangen 
naar verandering, en de interactie en aanraking van sterren 
magnetiseren gedachten.



Zondag 29 juli 2007

Energielekkage
Het beangstigt me hoe energieën in rook opgaan zonder vlam, dit is 
niet de kosmische realiteit willen interpreteren. Ik ben teleurgesteld als 
vitale energieën worden onderdrukt door accommodatie en 
kristallisatie van gevoelens - het is ongetwijfeld een maskerade voor 
politieke correctheid. O ziel van pure energie, transformeer jezelf in 
magie en vlieg over de geesten die geen impulsieve stroom hebben 
van de waarheid van de feiten en de constante mutatie van dingen, 
verandering zijn stadia en cycli waar iedereen doorheen gaat en zich 
ontwikkelt, maar nooit onderweg.

van de angst en het lijden van gevoelens. Bevrijd jezelf en
35

uitbreiden en vooral de mutatie van het leven ondergaan, die 
verandering die ons drijft.

Dinsdag 28
Augustus 2007

Licht van het leven
Passies van waanzin worden ondergedompeld. 

Omdat we instinctief liefhebben en bemind willen worden.
dos.

Passies en desillusies maken de weg vrij voor verschillende 
illusies. Misleid en verliefd, concentreer en concentreer ik me op de 
hele methodologie van waarachtig liefhebben, die door elke-
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of onwaarheid. 
Naakt in het actieveld van de geliefde worden we geconfronteerd met 

de ware identiteit van het wezen, dus bemind worden vereist dat we 
ons diep bewust zijn van waarom we bemind worden, en toch is er 

een noodzakelijke dichotomie van gewillig teruggeven en ook 
beminnen, deze dialectiek gaat ervan uit dat 1+1= 1, terwijl 

logischerwijs niemand ergens van kan genieten.
Dus logisch gezien is 1+1=2 correct, maar het gedrag zal niet 

productief zijn als het resultaat niet een technische koppeling is in 
houdingen en waarden en gedrag in het algemeen.

liefdesleven. 
Begrepen, en is deze waarheid de enige bron van plezier, of wil de 
individualist een andere actie?

actie als ware vrijheid.
36 Nou, ik heb niet lang genoeg geleefd om de volgende fasen te 

doorlopen, logisch of onlogisch zal aan verschillende van jullie liggen, 
ik wil er niet helemaal zeker van zijn, daarom stel ik mezelf af en toe 

voor als een ezel, en tegenwoordig is het moeilijk om echte ezels te 
hebben, er zijn kunstmatige ezels, die bedriegen, maar degenen die 

zichzelf soms echt in deze rol plaatsen, neem je eigen mening.
eigen conclusies. Daar 

ben ik hier niet voor, in feite heb ik mijn angsten voor gekte, en 
houdingen die ik niet aanneem, omdat een gek alleen een gek is in 
bepaalde omstandigheden en wanneer hij beoordeeld wordt door 
anderen, met andere woorden het hangt vaak af van de "habitat". Om 
een beetje van deze redenering af te wijken, zou ik willen zeggen dat 
ik gek ben, dat ik verschillende mensen leuk heb gevonden en dat we 
daarom nooit tevreden zijn, we willen meer

liefde en meer en meer... 
Waarom zoveel liefde ambitie, zoals ik het uitdruk. Ik neem het 

terug door te zeggen dat we allemaal vrij zijn



om dwaasheden in de liefde te begaan, zijn we kwetsbaar en
vaak gemanipuleerd. We willen 

geloven dat het waar is dat we liefhebben, waarom, omdat er van ons 
gehouden is, dat gevoel dat genegenheid opwekt en de wijsheid van 
het leven triggert, de daad van liefhebben en die liefde duidelijk en 
spontaan overbrengen, zeggen dat ik wil omdat ik het recht heb om 
bemind te worden, omdat we dan van elkaar houden en licht geven 

aan het leven door een enkele, oprechte inspanning op een pad 
zonder tranen.

maar of pijn. 
Geniet van een prachtig wezen dat je het geschenk geeft van

Maximale progenitor-energie.
Het licht wordt gereproduceerd in stralen die de hele

zonnestelsel, geloof me.
Het licht van de liefde wordt nooit gevangen aan een verre 

horizon, omdat het zich verspreidt door contact.
deze revitaliserende energieën. 37

En laat de vergelijking groeien tot 1+1+1+1+...............................=
oneindiger. 

Welnu, op het gebied van liefde zijn er magnetische krachten, 
verleidelijke krachten die het verlangen aantrekken om te weten en te 

bevredigen
verlangen of gewoon genieten.

Zaterdag 1e
September 2007

Energieverenigingen
Licht : Warmte : Zon : Kracht : Scheiding : Speeksel : Kussen
Delen : Gevoel : Vreugde : Feest : Verjaardag
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: Jaren : Leeftijd : Ouderdom : Geduld : Doorzettingsvermogen : 
Prestatie : Opoffering : Pijn : Genezing : Dokter : Gezondheid : 
Vitaliteit : Energie : Kracht : Impotentie : Frustratie : Lijden : Vallen : 
Vertigo : Duizelig : Gek : Ziekenhuis : Ziekenhuisopname : Ontbering 
: Verlangen
Willen : Willen : Winnen : Veroveren : Strijd : Oorlog : Dood : Verlies 
: Verdwijnen : Afwezigheid
: Eenzaamheid : Gedachte : Schepping : Uitvinding : Leugen
Wreedheid : Immoreel : Straf : Kastijding : Berisping
Boete : Politie : Bescherming : Veiligheid : Stabilisatie : Evenwicht : 
Onevenwicht : Abnormaal : Ziekte : Psychiatrie : Hulp : Therapie : 
Kliniek : Injectie : Verpleegkundige : Morfine : Drug : Illusie : Desillusie 
: Onrust : Zenuwachtigheid : Spanning : Vechtpartij : Vechter
Winnaar : Race : Competitie : Adrenaline : Angst
Angst : Twijfel : Vraag : Antwoord :

38 Vraag : Nieuwsgierigheid , Interesse ; Tevredenheid : Plezier
Orgasme : Sensatie : Gewetensvol : Verantwoordelijkheid : Schuldig : 
Onschuldig : Vrij : Vrijheid
: Rechtvaardigheid : Eerlijkheid : Waarheid : Oprechtheid : 
Transparant : Onzichtbaar : Onwerkelijk : Niet-bestaand : Verbeelding 
: Creativiteit : Droom : Slaap : Rust : Kalmte
: Kalm : Stop : STOP : Teken : Symbool : Tekening
Potlood : Gum : Band : Weg : Reis : Trans-poort : Trein : Draad : 
Naald : Speld : Naaien : Werking : Ingrijpen : Verandering Overgang : 
Stadium
: Schalen : Classificatie : Indexering : Termen : Woorden : Zinnen : 
Dialoog : Communicatie : Expressie : Demonstratie : Presentatie : 
Inleiding : Preambule
: Introit : Boek : Blad : Boom : Natuur : Wind :

Lucht : Zee : Vuur : Aarde : Zonnestelsel : Energie : Licht :
Vermogen: BLAUWE RAY :)



Donderdag 4
Oktober 2007

Energie Revitalisaties Leven 

Ontevredenheid met Tevredenheid

Licht van Voorspoed Ik 

ben alle kleuren om jouw wereld te schilderen

39

Zondag 7e
Oktober 2007

Verlammend licht
Iets zal ons doen stoppen als we niet verder willen gaan, maar 
waarom stoppen als het actie is die plaatsvindt en emoties, sensaties 
en prikkels genereert, waarom als iemand op ons reageert en 
reageert, actie mijn vrienden, geduld en intelligentie om de ander die 
geconfronteerd wordt te begrijpen. Dat is de vraag: waarom 
energieën loslaten die ons verlammen alsof we niet-reagerende 
kinderen zijn?
Moed mijn vrienden, het woord is een bevel om beoordeeld te 
worden en wie zal de rechter van de rede zijn, wie normaal en 
abnormaal zal zijn ... niemand!
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We hebben allemaal vertrouwen, en ik heb vertrouwen in hen die 
vertrouwen hebben, blijft de twijfel van het willen en verlangen 
alwetend en aanwezig, maar als een harp die alludeert en misleidt, 
zendt ze sirenenklanken uit met hallucinante echo's. We hebben 
twee oren en één mond om twee keer zoveel te horen als we 
spreken, en zwijgen is actie, geen naïviteit of gebrek aan controle. 
We hebben twee oren en één mond om twee keer zoveel te horen 
als we spreken, en zwijgen is actie, geen naïviteit of gebrek aan 
controle,
Weinigen kunnen stilte weerstaan je zou het moeten proberen, het 
kan zelfs kwellend zijn maar het zal veel subjectieve en sociale 
vragen beantwoorden stilte is stom maar het kan werken als een 
perfect wapen voor de oncontroleerbaren die hunkeren naar 
impulsiviteit en verlangen, dus kalmeer en luister naar de stilte in 
jezelf!

40 Woensdag 10
Oktober 2007

Als het op een dag zou bliksemen 
Als het op een dag zou bliksemen, zou het dan destructief, 

beangstigend, lawaaierig, meedogenloos zijn of zou het lichtgevend, 
mooi, stralend zijn en

energetisch... 
Net als mensen heeft elke straal verschillende kenmerken, 

verschillende werkingsmechanismen, verschillend licht, met andere 
woorden, elke straal/wezen is uniek en exclusief. Welnu, als op een 

dag
Als het een bliksemschicht zou zijn, zou het 

tenminste origineel zijn. Elke bliksemschicht heeft zijn eigen vorm 
van actie, net zoals bij mensen deze actie elk moment in fracties van 
een seconde verschijnt.

momenten. 
We hebben actie op de straal/het wezen, we kunnen zijn richting en 
bestemming veranderen. Met betrekking tot bestemmingen en de



Op een dag had ik een gesprek over geloven en geloof met een 
volgeling van de Koran die me het volgende verhaal vertelde, dat ik nu 

zal beschrijven: je kreeg een dobbelsteen en je vroeg God vurig 
om je de maximale score te geven, maar je kreeg de minimale 

score. Beste vrienden, het verhaal kan als volgt worden 
samengevat: wie gooide er eigenlijk met de dobbelstenen?

Maar los van dit verhaal wil ik je vertellen dat we actie hebben 
en dat we een straal/wezen hebben die met de omgeving handelt en 
ieder gooit de dobbelstenen met zijn eigen energie/vorm/gedrag.

Vrijdag 12
Oktober 2007

41

Leringen van een Vader Afgestudeerd in het 
Licht van het Leven
Ik dank mijn vader voor deze bijdrage aan mijn leer
ook... een beetje van alles... zo worden we gevormd... als we 
aandacht hebben voor het leven...
Naar wat ons omringt... met gevoeligheid voor alles

Reflecterend licht
Ik denk na, dan ben ik boos
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Zondag 28e
Oktober 2007

Heldere ochtend
Hoe fijn is het om wakker te worden in mijn wereld met de kanarie 
die zingt, de vissen die zwemmen en de boom die ademt. Ontmoet 
mijn handlangers:
De Pintas kanarie die betovert met zijn lied. De Smartie 
Fish die door het water zwemt en glijdt. En de Amazone 
Bonsai die ademt en inspireert.
Naast deze drie stralende en inspirerende wezens van mijn wereld, heb 
ik nog een wereldbol onder mijn raam
dat de wereld totaliseert zoals hij 20 jaar geleden was, alleen de

42   Zo was er bijvoorbeeld nog de Unie van Socialistische 
Sovjetrepublieken. Ik heb ook twee woestijnrozen, beide samengesteld 
uit woestijnzandkorrels die me een verenigde wereldbol doen 
idealiseren, onder de wereldbol staan deze rozen, de ene in zijn 
oorspronkelijke kleur, wat voor mij doorzettingsvermogen betekent, 
en de andere geschilderd in groentinten.
Het is een sterke wereld die voor mij hoop symboliseert. In deze 
wereld van mij schrijf ik, verbeeld ik me en voel ik me 
onverstoorbaar. In een perfecte warme sfeer en met een stralende 
ochtend schrijf ik voor een liefhebbende ziel die zich hier de roos van 
broederlijke eenheid wil voorstellen.

Dinsdag - 20 november 2007



200 Dagen met de "gewone" Filipe Moura Ik werd 
wakker in een andere realiteit dan normaal en het verkennen van de 
velden van het schrijven via deze blog zou de reikwijdte van mijn 
carrière vergroten.

mijn 
wezen. Ik denk na over de manier waarop gedachten worden 

overgedragen en
Ik vergelijk het met een licht en de kracht ervan.

Hoe we allemaal vanuit verschillende perspectieven denken
moet je een stroom volgen. De Ziel 

heeft momenten van onrust.
De manier waarop we naar onszelf kijken is niet altijd naïef.

Energie breidt zich uit. 
Verstoorde geesten met slecht gedrag worden in stand gehouden.

gegevens.
Stemmen in unisono klinken luider dan één stem.

Woorden zijn een kunst van expressie. 43

Vanaf dit moment zal er inspiratie zijn. De hartslag 
heeft zijn eigen groeiende ritme

door de aderen.
Repressie wordt stilletjes uitgevoerd.

Alles heeft zijn Q. We 
denken allemaal aan het kwaad. 
Soms laten ze ons zwijgen.

We denken allemaal. 
Herinneringen zijn er niet altijd. Beoefen geen haat, dat 

is slecht.
Niet iedereen krijgt de kans op het juiste moment. Soms lijden 

we alleen maar omdat we onszelf dat toestaan. We 
hebben allemaal vrijheid van meningsuiting. 

Niets is eerlijker dan de waarheid.
Ik heb verschillende uitdrukkingsvormen. 

Goed zijn is in balans zijn.
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Evenwicht is een cyclus van routines. 
Zenuwachtig zijn is een onbalans. Mensen 
geven graag commentaar.

We hebben allemaal 
zuiverheid. De zon is een bron 

van energie.
Universele liefde genereert mededogen. Het 

abnormale is dat er niets gebeurt. We vergeten 
allemaal wanneer we dat willen. Er zijn altijd 

meerdere perspectieven.
Veel ideeën, weinig overtuigingen. 

Sommige dingen zijn 
onherstelbaar.

Iedereen is onderhevig aan onrecht. 
Liefde is een bron van plezier. 

Altijd alleen en beschermd.
Sommige mensen denken niet graag na.

44 Het geweten is een lantaarn die ons verlicht.
We hebben allemaal 

ondeugden. Soms hebben we 
angsten. We praten allemaal onzin. 

Ik schrijf voor niemand.
We hebben allemaal wel iets dat we ons niet willen herinneren, 

maar het is goed om te weten wanneer we verdrietig zijn en het altijd 
toe te geven.

Verberg niets. We zijn 
allemaal kwetsbaar. We voelen allemaal 

het plezier van iets.
Als de gelegenheid zich voordoet, opent hij de deur. Er is 

een gevoel naar anderen toe. Niemand is van iemand en dus heeft 
iedereen recht op zijn eigen bezit.

om te schitteren.
Vriendschap is altijd een goed principe een vriend een

een andere 
ik. Volg je instinct over wat jij als positief ziet.



We kunnen allemaal geliefd zijn en liefdevolle liefde is
generator van 

licht. Als er van ons gehouden wordt, moeten we dat gevoel 
respecteren.

menten.
Houd van elkaar en verhoog het geboortecijfer. Altijd 

met woorden op een kruispunt. Het is zeker een antagonistische zin, 
maar met zijn logica.

om lijden te vermijden.
"Wat oude mensen hebben is geen wijsheid maar voorzichtigheid.

cia" dus luister! We 
kennen allemaal goed en kwaad en het is aan ons om te beslissen of 

we goed of slecht zijn.
Waanzin is gezond verstand. Echt 

weten is belangrijk en indien mogelijk
afgestudeerd aan de school van het leven.

Ik ga mezelf transformeren voor jou, voor mezelf en voor mijn dierbaren 45
van mij. 

Verandering voor evolutie.

Dinsdag - 27 november 2007

Elektriserende associaties
Ik!
Ik voel 
het!
Reflecteer!
Ik snap het!
Capto!
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en de hele dag energie uitademen! Licht 
trekt licht aan!
Macht is kennis! Weten is 
leren!
Leren is ontdekken en voelen! Voelen is 
reflecteren!
Vastleggen is leren! Leren 
is realiseren! Het zelf 
realiseren!
Ik ben, jij bent, hij is, wij zijn, zij zijn! We zijn 
allemaal Ik!
En ik ben hen! En zij 
zijn ons!
En wie zijn eigenlijk?
Dat zijn we omdat we bestaan!

46 We bestaan omdat we geschapen zijn! 
Schepping door conceptie! Licht van 
leven!
Licht van de Schepping! 
Verbeelding en Werkelijkheid!
Dualisme tussen wat we willen en wat er werkelijk is! Feiten die een 
interpretatie van de werkelijkheid zijn!
De werkelijkheid die ons omringt! De 
habitat waar we geschapen zijn! De 
omgeving die ons transformeert!
Transformatie/verandering! 
innovatie EN verandering! 
verandering CYCLES STAGES! 
overgangsfasen! 
overgangsBARRIERS!
het overwinnen van fiets- en transportmoeilijkheden!



moeilijkheden GEcreëerd EN BEELD OF ECHT!
moeilijkheden/problemen interactie TUSSEN HET SUB-
CONSCIOUS EN CONSCIOUS!
bewust EN REALISATIE! onbewust EN 
PROJECTIE! projectie van het zelf!
bestaan!
IK BESTAAN dan BESTAAN WIJ! WIJ 
ZIJN EEN MIJ!
een WERELD!
EEN WERELD, EEN IK GETRANSFORMEERD IN ONS! WIJ 
HANDELEN NAAR DIE WERELD EN NAAR HEN WIJ!
i ACT OP UW DEEL!
DIE JE OVER HEN PRESENTEERT! 47

zij ZIJN de wereld! wereld 
van wezens!

wezens, die wel of niet leven of niet 
leven!

licht produceren LICHT OPVANGEN!
LICHT energie! 

energie KRACHT! 
kracht IS 

VERLANGEN! 
verlangen IS willen! 

willen IS echt!
we kunnen allemaal ECHT worden! ECHT IS 

FEITEN EN !
gedrag is actie! ACTIE IS EEN 

ANTWOORD OP DE WERELD! ACTIE IS 
TRANSFORMATIE!

transformatie is verandering!



verandering IS 
ECHT! verandering IS een blijvende wens!

permanent WE ZIJN IN DE VERBONDING VAN EEN
verlangens 

kunnen worden onderdrukt!
niet ALLES WAT WE WILLEN IS IN DE WERELD!

Ontevredenheid 
over wat we niet kunnen krijgen en niet bestaat!

niet-bestaan irreëel! 
gedachte NIET FACTUEEL! niet 

feitelijk NIET haalbaar! niet haalbaar 
WANNEER! wanhoop lijden!

lijden voor wat niet bestaat! wat niet bestaat trekt 
begeerte aan!

48 als we VERLANGEN WAT NIET BESTAAT, 
zullen we geen geluk bereiken!

geluk vervulling van wensen! ongelukkig niet-
vervulling van niet-vervulde wensen

VERMIST!
onbereikbaar! veroorzaakt 
depressie!
depressie PSYCHOLOGISCHE STAAT VAN WAT NIET BESTAAT.
niet ECHT, NIET FACTUEEL!
IN DE WERELD ZIJN ER IRRELEVANTE FEITEN DIE BESTAAN! 
krachten EN FEITEN DIE ALS MUN- DOEN DAT IS NIET 
REIKBAAR!
het is niet bereikbaar, het is spiritueel!
spiritueel is een manier om het zelf te voelen! we leven allemaal 
met spirit!
geest/PREDISPOSITIE!



motivatie iets dat ons drijft! drijfveer om te handelen!
aCTO, ACTIE!
ACTIE OP ANDEREN!
ANDERS DIE, DIE MIJ! IK VS 
hen (wereld)! SOCIALE 
wereld!
LEER GEDRAG! LEER KENNIS! KENNIS VAN 
ECHTE FEITEN! WAPEN VAN KENNIS! 
OVERDRACHT VAN KENNIS!
TUSSEN MIJ HEN ONS WERELD!
De wereld kennen is erin !
wij ZIJN DE WERELD VAN KENNIS!

we hebben allemaal wat kennis!
49

deel KENNIS IS LEREN!
leren is samenleven! samenleven is 
communiceren! communiceren is 
relateren! relateren is interactie!
op elkaar inwerken is op de wereld inwerken!

aCTUEREN OVER DE WERELD IS TRANSFORMEREN!
de wereld veranderen door kennis

MENT IS EVOLUTIE!
evolueren is weten! weten is weten hoe te 

transformeren! KENNIS TRANSFORMEREN IN EEN WERELD!
multiculturele KENNIS! INFINITE 

KENNIS! UNFORGETTABLE 
oneindigheid!
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wijs zijn is utopisch! utopisch 
is een verlangen om iets te bereiken!

wil! wil IS 
innerlijke kracht! innerlijke 

kracht IS het zelf!
Ik transformeer de wereld! DE 

WERELD WORDT DOOR DIE VERANDERD.
zij zijn de wereld IN transformatie! wij zijn 

degenen die de wereld transformeren!
door REDEN! REDEN 

JUSTITIE!
rechtvaardigheid GELIJKE RECHTEN!

Rechten omdat ik  ben!

we moeten rechtvaardig zijn 
tegenover de wereld!

50 aCTUEREN MET CONSCIOUSNESS EN OP BASIS VAN HET 
ECHTE! aCTUEREN MET CONSCIOUSNESS MET IRRE- FEITEN

AIS!
verbeelding!

verbeelding creatie! WAT 
NIET BESTAAT CREËERT! creatie 

KRACHT VAN IMAGINATIE! KRACHT 
CREËREN IS VRIJ ZIJN!

vrijheid is kennis! WETEN IS 
INTERPRETEREN!

interpreteren IS AANNEMEN! 
aannemen IS VERBINDEN! 
VERBINDEN IS EEN PACT! PACT 
IS EEN EED!
Zweren Het is trouw! 
Trouw Het is waar!



waarheid IS EEN! een 
IS mij!
we zijn één wereld!
wij zijn hen wij jullie. ZIJN.
groeien IS zijn. zijn 
IS bestaan.
Het bestaan IS EEN ECHT FEIT.
het is een realiteit dat we bestaan en dat we de wereld zijn, een wereld van 
levende en levenloze wezens.
o E WERELD WORDT VERANDERD DOOR MIJ EN DOOR JOU 
EN DOOR HEN.
o de wereld evolueert: evolueren is meer weten!
KENNISBAAR zijn IS KENNIS HEBBEN!
weten is weten! 51

WETEN IS ERVAREN!
ervaren IS VOELEN! voelen IS 
WETEN!
we voelen alleen WANNEER we ERVAREN! we 
ERVAREN alleen WANNEER we het willen!
VRIJHEID OM TE ERVAREN WAT WE WILLEN!
het recht, de plicht om gerespecteerd te worden! we 
willen het niet, we weten het niet!
weet niet verander niet! VERWORVEN KENNIS!
door de DIVERSE MENSEN VAN DE WERELD!

WEET NIET, WIL EXPERIMENTEREN VRAAG
ANOTHER I! 

elaties worden ontleend aan de ervaring van het zelf en van
DIE!
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er zijn foute dingen die anderen doen
HEB HET AL GEPROBEERD!

en het is gezond verstand dat ze niet goed zijn! gezond 
verstand levenswijsheid!

de wijsheid van het leven! 
gedeelde ervaringen! 
verworven kennis!

door interactie, interactie transformeert
SEA!

de wereld is interactie!
de WERELD zijn wij!

de wereld is ik, jij, wij, jij, zij!
delen, VRIENDSCHAP! 

vriendschap CUMPLICITEIT! 
gedeelde waarden!

52 DEZELFDE IK IN MANNEN VAN ONS. 
DE SOCIETIES ZIJN ONS. we HEBBEN 

ALLEMAAL EEN VRIEND! TUSSEN 
ONS KUNNEN WE HANDELEN!

DOOR ONDERLING TE HANDELEN BEÏNVLOEDEN WE DE
HEM!

Het is de 
WERELD! Het is de 

aanstellerij van de WERELD!
transformatie 

NIEUW IK, WIJ, , JIJ!
een nieuwe wereld. een 

nieuwe REALITEIT.

Zondag - 16 
december 2007



Verlangen
Geef me een kus... zoals degene die je kent! Geef 

me een verborgen kus, zoals degene die je stal.
laten we elkaar zien

toen het verlangen groeide... 
Geef me een kus... een zachte... het soort... je weet wel!

Zacht... zoet... smaakt naar jou! 
Een kus van mij...

Slapeloosheid
Ik slaap niet, want ik wil niet slapen, ik wil leven. Dit is een obstakel 
dat me niet laat slapen.
Ik zal het trotseren met slapeloosheid

53

Maandag 24
december 2007

Schaduw Wolf Karikatuur
Shadow Wolf was verdwaald maar werd gevonden.

Beschermd, maar alleen uit vrije 
keuze. Hij voedt zijn behendigheid met chemische vaste stoffen en de 

indruk van een
h20.

In de puurheid van haar eigen schaduw duikt ze in avonturen
en had een landing, karikaturaal. 

Net als Lobo werd hij beschermd, maar alleen door zijn houding.
nho, ondergedompeld in schijnbare eenzaamheid.
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vandaag schrijf ik met Lobo caricuao ik zie zijn wereld onder ogen
en ik interpreteer 

hem. Een onafhankelijke vriend, hij kan niet leven zonder zijn wilde 
maar liefdadige aard als een echte nieuwkomer in het leven. Een 

embryo in de karikatuur waar ik trainde, hij heeft het bloed van een 
loyale jongeman, eerlijk boven alles, met een onverschrokken natuur, 

fel in zijn essentie maar loyaal en een vriend die zijn partner en vriend 
respecteert.

Dus, trouwe reisgenoten en medeplichtigen altijd geïnterpreteerd 
met genegenheid en stilte.

Ik heb lang genoeg samengewoond om AS shado- te leren kennen.
Maar ik zag moed in de wolf en hij 

knoopte de band aan van een stille vertrouweling en een statuut met 
betrekking tot zijn vrijheid. Als er één ding was dat de wolf had, dan 
was het vrijheid, maar het was

alleen, alleen! en Gratis!
54 Schaduwwolf extra-menselijke gloeiende energie in zijn

manier van zijn. 
Met zijn geblaf dringt hij zijn onafhankelijkheid van de jungle op.

De aard van genen.
Ik besloot de kabeljauw op kerstavond geestelijk en geïsoleerd te 

delen met de wolf, of liever gezegd de cartooneske schaduwwolf, die 
tegelijkertijd eendrachtig vrij waren, broederlijk verbonden door één 

gerecht en de respectieve
borrel. 

Zijn we vrijwillig alleen?
Natuurlijk zijn we vrij om na te denken over hoe de natuur ons vormt.

za. 
Wolf Caricuao was een cadeau voor mij deze kerst, maar hij is wild 
en zijn aangeboren genetische omgeving trekt zijn chromosomen 
naar een gevoel van puurheid.

Hij is van nature vrij. Enigmatisch over 
zijn manier van leven, maar gevoed door



dorst naar het leven en genieten van zijn eenzame maar vrije kant
zonder enige beperking of oplegging. Ik en 

Sombra Wolf zijn vrienden, maar onkarakteristiek in hun manier van 
handelen op een onconventionele manier van dwang door anderen, 
we zijn vrij door moeder natuur en zo groeien en induceren we wat 

ons infiltreert. Havana Club is de essentie van de waanzin van 
dezelfde dorst naar revolutie en het nemen van de leiding over ons 

wezen, een vrije maar eenzame pact met de samenwerking van 
instincten.

aan de hond.

Dinsdag 25 december
2007

Hanen spel 55

Met alle respect, jij en ik mogen! Wat vind jij van mij en 
ik van jou?
Ik ben je dankbaar dat je me gelezen en misschien begrepen hebt!
We gaan verder met het commentaargedeelte, en je hebt me al 
gelezen, dus je hebt je commentaar al gegeven, dat op zijn 
zachtst gezegd welsprekend is....
Cadeau uitgepakt op de wettelijke tijd. ....................reeds de
haan of haan lucifer - dat is de verschrikkelijke vraag!

16 maart 2008

Reflectie op communicatieve extase, verstaanbaar bij de geringste 
echo van de stilte die ons verwijdert.
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Handelingen zijn woorden van pijn, zelfs in de eenvoudige vurigheid van
afwijzing. 

Fysiek een onoverkomelijk obstakel, maar niet voor de 
hormonale en spirituele chemie van het lichtgevende wezen.

Hemellichamen vallen ons binnen voor de bloei van de
PERFECTE 

LIEFDE. Op zoek naar het klavertje liefde, want rijkdom bestaat uit 
het begrijpen van veelzijdige wezens en altijd iets toe te voegen 

hebben aan dit gezichtspunt.
Nog een toevoeging, nog een toename van dit verlangen naar 

mededogen en tederheid dat ons verbant naar eigenwaarde.
Het is een manier om representatief te zijn in 

sociale kringen. Gezien vanuit het perspectief van het ene en 
ondeelbare zelf, is geen enkele wil verbonden met welke wil dan ook, 
ongeacht hoeveel wilsbeschikkingen er in de wereld ontstaan.

cirkel.

56 Die cirkel van goud, verbond van goede trouw en trouw
en respect, vooral plicht, bestaat niet.

We zijn puur en wild in de manier waarop we handelen, en er is 
niets egoïstischer dan het zelf, dat alleen al door het zelf te zijn 

binnendringt zonder het zelf te zijn.
de ander met hun standpunt. Ontstoken geest 

gevoelig voor een eenvoudige confrontatie
van ideeën, is er dringend behoefte aan gezond verstand.

Wanneer we moeten toegeven of het zelf tegenover het andere 
moeten plaatsen. Er is niets banaler dan afwijzen wat we niet 

willen.
eenvoudig.

Liefhebben is de ander voelen en niet het zelf. Het is een 
constructieve houding ten opzichte van de band tussen ons wezens, 
lijdend aan een harmonie die het levende wezen, samen met

andere wezens. 
Ingeprent in instinctief gedrag denken we alleen aan het zelf, dan aan 

het zelf, en nu weer aan het zelf.
Conflicten, want de ene is de ik die verandert in de ik en je 
weet nooit precies met hoeveel ik's je te maken krijgt totdat



toegeven aan de 
ander. Het is een soort naar ons toekomen dat zich altijd opent. Let 
op je eigen "ikken" waarmee je jezelf maskeert en op welk niveau 

van egoïsme je je bevindt.
Nou, het harnas van het ik zal op een dag zo verbrijzeld worden 

door de jij's die bestaan en die ik's plus ik's zijn
die het harnas kraken. En dan 

hoe het is om voor de spiegel te staan en alleen de gereflecteerde ik 
te zijn die bestaat omdat alle ikken zijn verdwenen.

door de ikken van de wereld. Want we 
waren alleen, en toen we alleen wilden zijn, alleen vanwege het 
egoïsme van verschillende ikken tegen

me's. 
Eenzaamheid is een woord dat veel mensen mooi vinden voor 

zichzelf, maar dat geen liefde heeft gecreëerd voor mij plus jou.
Liefde: jij en ik 57

Omnia vincit amor 
Liefde overwint alles

21 maart 2008

Als je het maar wist en wilde Als je het 
maar wist en nooit zou moeten
Waarom deze roekeloze angst Omdat het 
verlangen is en het serieus is
Je komt van daar naar 
hier Ik zie of besef niet 
Hoe perfect het zou zijn 
Het zou een prestatie zijn
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Dat je zou komen en brengen Noch 
brengen noch verschijnen
Wat een pijn om te willen en niet te 
kunnen Maar je kunt het niet eens willen
Ik wens voor de 
vergadering Op een 
gegeven moment
Dat is het leven Heel 
kleurrijk Ik heb veel 
kleuren
Je moet hier zijn
Dicht bij mij

Ik kan de tuin niet zien Rozen 
bloeien en vallen Witte 
bloemblaadjes vervagen

58 Verlangen en verlangen 
Nooit alleen, zonder 
uitzetting ben ik hier
Je bent er
En ik wilde je hier

***   ***

Je mooie bruine ogen zijn als 
olijven uit de zee. Als ik aan ze 

denk, doen ze me alleen maar aan 
jou denken.

26 maart 2008



Ik werd wakker, ik werd 
wakker Ik kwam uit de 
duisternis Zonder 
verlangen
Ik werd omringd door passie 
en verlangen
Alles wat ik zag en 
me herinnerde
Sterke kussen, knuffels Alles wat ik 
heb gegeven en ontvangen
En ik heb niet gevraagd

Het ontstond uit de 
wedergeboorte van het 
zijn, en ik heb er niet 
om gevraagd Om met 
Liefde te zijn
Pijnloos

59

Ik zag, ik wenste, ik had
En ik herinnerde me alles wat ze me gaven 
Het was alles wat ze me konden geven
Hij drong niet langer aan, hij kreeg 
Liefde, genegenheid, medeleven 
Alles uit passie
Dat woord dat nooit nee zegt tegen een 
hart
Vrij en wachtend
Geven waar je niet eens om vraagt Een 
donatie bestaat
Het is waar om te geven zonder te 
vragen of te eisen
Als je geen nee hoort Vraag 
niet, geef
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Zoek de schop
En vind het elixer
De schat die ongeëvenaard 
is, alleen een schat die geen 
goud is
Het is blijvende liefde

***   ***

Je wist precies wat ik wilde
Maar ik heb het je niet 

verteld.
Iets dieps, iets dat ik zag

Maar het vertaalde 
zich niet Het was een 
kracht, zonder dat ik

60 Het was de dageraad, zonder te zien
Het groeide in me Dus je 
vindt me leuk

En ik schreef je, en ik zag niet 
wat er in me groeide Het was liefde, 
het was iets wat ik wilde Maar ik had 
het niet, maar ik wilde het wel

Sterker nog, ik 
vond het geweldig om het te zien 

groeien.
Dit in de schemering 

Alles gebeurt
Zonder angst, zonder beven 
Zonder angst om in slaap te 

vallen Verwarmende 
eenzaamheid

Als een hand onder het hart



***   ***

Je was daar, bij het raam Ik zag je 
niet, maar ik kende je, ik voelde 
haar parfum
Een geur van sandelhout en jasmijn 
hoorde ik, maar ik luisterde niet
Toch besefte ik dat het er niet 
was en ik herkende het
Gisteren was hetzelfde, maar vandaag was anders 
Ik zag het, rook het en hoorde het
Het was van aangezicht tot aangezicht

Zonder gelijke, het was iets 
speciaals Het deed pijn en het was 
essentieel voor me Het was 
ademen en inademen
Ik ademde voor jou, ik zag je niet, ik voelde je niet

61

En het was niet het einde
Omdat je er was, ver weg Ver 
weg maar aanwezig vroeg ik 
een monnik
Dat toonde de voorkant, de toekomst En 
ik raadde, jij was daar
Op de achtergrond, bij het raam 
naar buiten kijkend Zonder je te 
zien, zonder je weg te geven 
omhulde ik je in lucht
Ik nam je mee naar de zee
Ik laat je weten hoe de zee ruikt Vochtigheid en 
vreugde inademen
Dat is wat ik zag
De zee, het zand, de vochtigheid, de 
lucht En, ja, je ademhaling
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28 maart 2008

Ik steek die doordachte sigaret op en 
geniet van de harmonie tussen het zijn

En het denkobject laat me 
dwalen tussen lijnen En ideeën 
stromen in mijn hoofd
Doelstellingen en interacties tussen

Schrijver en lezer 
Ik heb nog nooit gelezen wat ik van begin tot 

eind heb geschreven
62 Dat is vreemd, maar ik weet dat iemand Why 

leest
Vinden ze het leuk, begrijpen ze wat ik 

probeer over te brengen of is het
Iets vaags 

De sigaret is uit en ik denk bij mezelf
Is dat 

zo? Ik weet het niet, maar ik schrijf als een vorm van 
bevrijding

Spiritueel en intellectueel
Het is goed 

voor mij Ik wil dat degenen die mij lezen 
gelukkig zijn

En nou 
heb ik gekozen voor een ander soort 

schrijven De laatste tijd ben ik concreter 
Niet zozeer over licht en energie

Maar voor liefde en begrip 
Bestemmingen, geest van liefde



Voor iemand die graag iets meer Caring, 
verstandig en ik heb mijn armen wijd open

Om lief te hebben, om te 
vertrouwen Zonder conflict en zonder ambivalent te 

willen zijn
In mijn woorden ben ik 

directer en concreter ik wil tot de 
kern van de zaak komen

Dat gevoel dat de lezer met de schrijver verbindt
Affiniteiten daarom wil 

ik zijn wat ik altijd al was, spontaan Maar een 
beroep doen op vriendelijke woorden
Van overeenstemming tussen de letters 

die samenkomen en zinnen vormen
Altijd met verbinding, en heel realistisch hoop ik Doordachte 

woorden, meditatieve zinnen
63

Sorry als ik je aan het denken zet 
Maar het is goed om na 

te denken
Zelfs als het over het absurde gaat

Omdat het iets is dat 
bestaat Alleen om te zeggen dat ik ook 

besta
Op deze bijzondere manier 

Of temperament door een 
gewone Filipe Moura Voor 

alle ongewone
Wie mij leest 

Want het is niet gebruikelijk om zoveel geduld te 
hebben voor

Lees wat ik schrijf En 
ik beken, ik lees heel weinig

Maar als ik het mezelf aandoe
Het zet me aan het denken
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Hier is mijn uitdaging 
aan jou: Lees verder en blijf lezen.

DENKEN.
Ik ben dankbaar en 

blij Meer als het niet is omdat ik denk dat iemand anders dat ook 
doet

denk
Gedachten!

***   ***

Misschien voel je het niet
Ik voel het, als regen op steen Het kruipt in de 
gaten in de stoep
Ze zijn verenigd onder zand en aarde 
Harde en veeleisende verbinding

64 Er is geen ruimte, geen plaats 
Geen steen meer
Dit is een effectieve relatie 
Steen, aarde, zand We lopen 
erop Dit zijn relaties
Interactie tussen koude stenen Met of 
zonder zand of aarde
Maar verenigd door de hand van de 
steenhouwer die ze samenvoegde en 
vervolmaakte
Liefde moet de hele aarde verenigen zoals de 
stenen van het plaveisel De metselaar is de 
mens
Die verschillende stenen verbindt
En het bindt geen harten van steen maar 
kneedbare gevoelens



Voor elk ander stuk zouden we een 
set stukken moeten zijn die samen 
elk gewicht noch de slijtage van de 
tijd kunnen weerstaan
Durf het trottoir waarop we lopen te vernietigen 
Dat is de manier waarop mensen zijn
Ze worden zwaarder belast 
Maar als ze verenigd zijn, is 
de impact minder groot
Voeg een ander stuk samen met Liefde Liefde 
zal het zand en de aarde zijn die ons 
samenbindt Geen zwakheden, alleen slijtage
Geminimaliseerd als alle onderdelen samen zijn
En goed geplaveid

De mens vervolmaakt zijn eigen
65

Stone en voeg je bij de anderen
Samen zijn ze sterk en vormen ze een lange en stevige weg 
rond de wereld.
Het is iets dat ons samenbindt als lego 
Het is een onbreekbaar fort Allemaal 
verenigd en onberispelijk
Als elke steen slijtage ondergaat
Niets dan zand om ze terug te zetten
Stenen hebben, net als mannen, een levensduur Net als stenen 
wordt de mens vervangen door slijtage en levensduur
Er zijn kleine stenen, grote stenen enzovoort Sommige 
die van nature in elkaar passen Andere die gepolijst 
moeten worden
Dit is de mens op aarde



Het cijfer

Het vormt zich tot het op de juiste plaats 
past
Visualiseer het als een puzzel waarvan 
alle stukjes in elkaar passen
Zo heeft iedereen een plek
En ze zijn niet minder belangrijk dan anderen Het is als 
een legpuzzel zonder stukjes
Een vervormd beeld
We zijn allemaal nodig in de wereld
Planeet Aarde heeft alle mannen en vrouwen nodig Niemand is niets, 
alles heeft een vorm
Een manier om te zijn en je te verbinden met anderen 
Hier is een enorme puzzel op aarde
Waar we leven en met elkaar verbonden zijn zonder het te weten

66 Maar we spelen allemaal een rol in de puzzel Sommigen zijn 
rechter, anderen zijn krom,
Maar het is normaal dat alles op zijn plaats valt 
Per slot van rekening willen we een pad
Dit plaveisel is de harmonie tussen wezens die 
allemaal samenwerken voor hetzelfde doel Liefde 
en verbinding tussen gelijken

29 maart 2008

Hoe kunnen we onszelf definiëren Als 
anderen zichzelf niet laten zien Ze 

voelen en vertellen de waarheid niet
Voelen is bestaan



Bestaan is iets om te delen
En als het pijn 

doet om te leven is het ook 
moeilijk om te delen Maar 

waarom kan niet alles opgelost 
worden zonder problemen 

Waarom lieg je?
En we zijn gefantaseerd 

Gevoelens zijn ons 
gezicht Ons gezicht

En als je iemand leuk vindt, moet je 
je gezicht laten zien zoals 

het is Sorry als ik weg ben.
Hoe ik het doe

Maar ik laat je zien hoe ik ben
67

En ik laat mijn 
gezicht zien En mijn gezicht wordt 

niet verkocht Niet omdat het te duur 
is Want geld heeft me nooit gekocht 

en dat wil ik ook niet.
Te koop, laat staan om iemand te kopen

Maar één ding is zeker: ik 
ben tegen de euro en voor het gezicht.

Niet de kroon waarvan ze zeggen dat je er alles mee 
kunt kopen Want ik ben geen koning en ik wil 

geen kroon Ik wil jongens met gevoelens
Met lijden Want als 

je niet lijdt
Het bestaat 

niet En als je niet lijdt, ben je 
verkocht



Het cijfer

Hij is gekocht Hij 
is gelukkig omdat hij geld heeft

Ik heb nog 
Het gezicht laat alles 

zien
En er is veel lef voor nodig 
om te beseffen wat we zijn

Omdat we niet goed zijn 
Niemand is goed genoeg Omdat op 

een dag de kroon het gezicht 
verving

En wat zou de kroon zijn zonder gezicht?

***   ***

68 Dezelfde pijn 
Dezelfde vurigheid 
Het was liefde
Passie
Het was onze verbeelding 
Onze transpositie Van het 
denkbeeldige naar het echte 
Ik ben loyaal
Aan passie, aan liefde, aan 
vurigheid En zelfs in pijn
Voor deze pracht van jou besta 
ik en ben ik een acteur
In onze wereld
Je bent een stomme film actrice 
Maar onze doorgang
Het is een wiel



Van een romantische film 
die zingt "Zie onze 
vurigheid!
Liefde zonder pijn".

***   ***

Je zou kunnen zijn
Ik zal

Jij bent 
dan wij zijn We kijken 

en zien allebei
Hetzelfde perspectief

Dezelfde cursus

Dezelfde toekomst
69

Onze hoek 
Dezelfde ruimte

Alles past 
Alles neemt 

alles
Ik ontwerp
Idealiseren 

Eindelijk werken Langs 
dezelfde weg Ademen en 

zuchten
Je zuchtte altijd Je was 
bang voor de toekomst

Het was 
moeilijk om je 

te zien lijden
Het deed geen pijn omdat je niet



Het cijfer

Wond 
Het was 

leven

******

Je weet dat ik dat doe 
Ik weet niet of dat 
doe Omdat ik het me 
inbeeld
En verbeelding is onbetrouwbaar 
Maar ik weet dat het zo is
We zijn samen, zelfs als we uit elkaar zijn 
We moeten er gewoon zijn
Ik communiceer, jij reageert Ik 
weet waar je bent
Je weet maar nooit

70 Als ik
Maar ik vind mezelf hier en daar En ik 
ben er altijd met jou
Ik weet het nog steeds niet 
Omdat ik het me alleen maar 
inbeeld
Maar ik kan me alles voorstellen bij 
Goed Zonder Grenzen
Er zijn geen barrières 
Het is jij en ik
De twee van ons zijn altijd hier 
Samen of apart we zijn verbonden, ik 
heb je nodig
En jij van mij
Jij handelt, ik reageer 
Jij lacht, ik lach
Jij spreekt, ik keur het goed



Als je kijkt 
zie ik
Je merkt het, ik ben het ermee eens 
We zitten altijd op dezelfde pagina 
Hoe ik wil dat je
Hoe ik naar je 
verlang Alleen voor 
een kus zal ik reizen
Corro Voo
Ik struikel altijd

Maar ik zal niet 
vallen of gewond 
raken Jij bent de 

remedie voor mijn 
verlangen

Ik beloof dat ik zal
71

Als ik jou ontmoet 
ontdek ik alles En ik 

weet niets
Omdat ik me al had 
voorgesteld hoe de 

toekomst zou zijn Ik zag 
je en ik voelde je Je 

voelde mij ook
Omdat je las wat ik schreef

En wat ik voelde 
was Ik wil je dichtbij 

Altijd dicht bij me Ik zal 
de rel overwinnen Maar 

er is geen strijd Sorry 
voor de typfout Niemand 

treft schuld

Naam auteur
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Omdat je Zelfs wilt zien 
zonder te kijken

Ik weet 
dat ik het me 

inbeeld
Je ziet dat het echt is

De verovering
Imperial 

En het was geen 
verbeelding Het was een 

glimp Zonder bedrog

02 april 2008
72 Nul of nul

Zie, niemand verlaat het spel 
Wanneer iemand bereikt wat 

hij verlangt
Voelt zich tijdelijk 

voldaan
Geluk

kig omdat ambitie
Het gaat om veroveren en dan nog meer veroveren

Dus ik ben blij omdat ik iets 
bereikt heb Gefrustreerd omdat ik 

iets bereikt heb en ik wil altijd iets 
meer Als je wilt en trouwens ik ben 

blij
maar toen dacht ik aan een andere wens 

Welnu, meneer Genie, schenk mij
Geen drie wensen



Maar eerder een verzameling 
wensen En als je toch 
bezig bent Mr. Geest 

verdwijn niet
Ik heb zin in iets anders

Ding

***   ***

Achter schoonheid zit 
karakter
Die kracht die ons drijft om altijd een 
persoonlijk en haalbaar idealisme te 
volgen
Dus we verdedigen een ideaal
Gedrag en maatschappij

Individualiteit, mijn liefste
73

Dat verschil dat de houding van handelen en 
realiseren markeert
Volgens een idee, een gedachte Een manier van 
zijn
In overeenstemming dus Op zoek 
naar, of op weg naar
Ik ben trots op deze natuurkracht
Dat stelt ons in staat te zijn wie we zijn Unieke en 
Generatieve Wezens
Van de rede zelf
Wat ieder van ons bijzonder wil zijn

06 April 2008
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Oh, geloof het niet Op 
een dag zul je vallen 
We zullen het dragen 

We zullen het 
verdragen
Maar ook

We houden van je
e

n we 
vechten

Staan 
met 

geloof
Vallen zonder te willen gaan

Vallen 
zonder parachute

74 Alles verbrijzeld in schuld
Geen excuses

Sorry EN 
upa!

*** *** 

Jouw groen, jouw bruin

Uw charme
Prinses
De ziel brandt
Ik wil je, als iemand die wil leven en 
ademen
Vrolijke goudsbloem Jouw 
kleuren
Ze helen mijn pijn



Uw glans
Het is mijn fascinatie
Je mooie, prachtige haar zit daar
Ze leggen verbanden 
tussen De wortel van 
het hart
Om de eenzaamheid te doden 
verwelkom ik met dankbaarheid 
Voor deze passie
Die hand
Die aanraking, die glimlach die 
me naar het paradijs brengt

07 April 2008 75

Ik zag 
je ik keek 
naar je ik 
merkte het 
op

Ik keek nog eens 
en zag weer

Ik vond 
het leuk

Het was een gebaar van liefde

09 april 2008
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Je was en je zei ja tegen 
mij
Ik realiseerde me dat het niet zo 
was Ik vroeg je hoe het met je 
ging en je huilde bijna
Ik voelde me 
verdrietig En je 
vroeg
Wees niet zo Net als 
jij vroeg ik Wees blij 
dat ik dat deed
Ik ben net als jij

76

***   ***

Als je op een dag verdwaald 
bent, denk dan aan mij als je startpunt

Denk dat het leven 
een kaart IS en dat je me gevonden hebt

En ik zei welkom Begin je reis 
hier

En dat niets
Je rekent 

al op me
In je schuilplaats Geef 
me een kusje En alles 
is mooi



14 april 2008
Verbeelden 
zonder te 
creëren 
Schrijven 
zonder te 
lezen 
Luisteren
Zonder 
luisteren 
Studeren 
Zonder 
onthouden Hier 
is een motto
Het heeft een See and 
Feel-thema
En laat jezelf gaan 77

In letters In 
woorden In 
zinnen In 
gedichten Bij 
mij is alles een 
thema

***   ***

Vandaag voel ik me actueel
Gemoderniseerd 

Geen verleden Hoewel 
ik het me herinner, 

vergeet ik het en doe ik 
het allemaal opnieuw

Op dit moment



Het cijfer

Ik voel het begrip
De waarheid 
Ik voel mijn 

leeftijd
Op je 

gezicht kijk ik in je 
ogen En ik zie je 
en zonder

Ironie of demagogie ik ben 
spontaan

Ik ben feitelijk
Stipt

e
n 

Huidige

***   ***

78 Vandaag was zo 
Vergeet het Doe 
het zo Hoe zou 
het zijn
Als er geen vorig 
moment was Het komt 
van binnen Ik kijk 
naar buiten Ik herinner 
me dat ik besta en ik 
zie mezelf In het nu
Het moment is weg 
Het is weg
Ik kan alleen maar 
naar het heden 
kijken
Zie het moment onder ogen



De onmiddellijke
De gebeurtenis Niet 
van vroeger Maar nu

***   ***

Bijna 
tevoorschijn 
gekomen Dat 
woord

Van de 
handeling Van een 
enkel feit Van een 
testament

Van een testament

Eindelijk een plezier
79

Gewoon niets 
schrijven zei

Maar het kwam 
overeen met de visie 

van die dag
En de

Schrijve
n Energie 
Vreugde

Van een man die leeft
Je dagelijks leven

***   ***

Vlotter
En het vervaagt bijna
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Het heldere en 
serene water
Tranen die over 
je tedere wangen 
lopen Tranen die 
over je gezicht 
lopen Een 
meisje Een dame 
Een vrouw die 
soms verdwaalt
En je weet niet zeker 
wat je wilt
Maar het verlangt zo zoet te zijn

80 Als een kers

***   ***

Het zijn 
letters Het zijn 

woorden
Soms zo dwaas Anderen 

zo duidelijk Ze 
komen van binnenuit 

Met schittering
Ik weet niet of ze dat doen

Furore 
Maar ik voel de steek 

van een wond
Een manier



Van een reis naar je 
innerlijke zelf Het 

is een keerpunt 
Een doorgang

In jouw wereld en ik 
zie het met een diepe blik

Ik weet wat je voelt 
Ik weet wat je vreest 
Ik weet wat je wilt
Ik weet wat je wilt In die 
middagen In die nachten
Van eenzaamheid 
Er is passie Er is 
verlangen Je sluit je 
ogen Je voelt
Temes Queres
En hoe ik denk aan je 
gelukkige, gretige 
glimlach

***   ***

81

Wachten op iemand die dapper is

***   ***

Ze 
nemen, ze 
stelen, ze 
vallen 
binnen

Maar dat doen ze niet

Naam auteur
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De ik 
die van jou 

is
Onze droom Onze 

ontmoeting
Aan de oever van een rivier

Ik glimlach 
Je speelt met een steen

Onder het 
bewegende 

water
De steen is hard 

Maar jij en het 
water

Het zijn 
pure Eigenaren van de 

grootste
Waanzin

82

***   ***

Als ik ga zitten, denk 
ik na
Ik schrijf tussen de regels 
In het denkbeeldige
Als een vis in 
een aquarium 
Waar hij 
zwemt en 
zwemt Maar 
nooit moe 
wordt van 
ademen en 
zuurstof geven
En op zoek naar



De vrijheid om 
op een dag te 
zwemmen
Zonder aquarium om je tegen te 
houden En dan kun je dromen

***   ***

Hall
o ik zie dat je er bent Ik 

vraag hoe het met je gaat 
Ik ben min of meer Je zegt 

dat ik luister
En ik denk aan de meest

Ik zie de 
ellende van je 

minder
Ik zie te veel

83

Nooit te weinig
Ik heb 

gezien en gevoeld wat 
jou zorgen baart en je 

niet loslaat
Je positieve en 
creatieve geest

Maar het was nooit negatief
Het was constructief

***   ***

Ik drink mijn koffie ik 
verlies het vertrouwen
Iemand grijpt me
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Ik voel de klauw die 
me beschermt
Iemand die me nooit 
vergeet
En vertel me 
Ben je daar Ja
Ik wil je gelukkig 
Gelukkig en tevreden 
Zoals iedereen Dat is 
wat ik wil
Voor deze evoluerende 
bevolking Dus er is 
passie

84

***   ***

Ik keek vooruit en 
zag je daar Het was 

betoverend
Magie was 

alles wat ik wilde
Het was jij 

alleen jij alleen jij en ik 
Hoe gelukkig we waren 

Ik keek naar de regen
Dat viel en 

ons 
verenigde

Nat en verliefd
We werden 

allemaal 
overspoeld door



Deze druppels magie en voor alles
Wat het doorgaf

Het was vreugde

***   ***

Wanneer ik me 
voel, wanneer 
ik schrijf
Het is iets wat ik zie 
dat ik me herinner
En ik zie je altijd
Vooruit

In de toekomst en
85

In het heden wil 
ik je voor altijd
Telkens als ik denk dat ik 
je bij me zie Navel aan 
navel Lippen aan lippen 
Lichaam aan lichaam 
Verenigd
Altijd meer dan vrienden

******
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Het was iets wat ik zag
En ik zei niet 

dat het iets was dat ik 
wilde
En ik 

voelde iets 
sterks Een 
verbinding 

Zonder leed
Ik zou je in de mijne zetten

Verbeelding 
Het was de creatie 

van
Iets moois 

In geeltinten
Zoals de zon

Dat gaat nooit uit
86 En het straalt

Energie 
De hele dag

15 april 2008

Als ik het licht uitdoe, 
wordt het donker
Alles donker
Ik betreed deze dimensie Er 
is een reden Duisternis
Er is geen motivatie Er 
is verbeelding



Vanuit niets 
Vanuit leegte
Wat je niet kunt zien 
Alles wordt 
geprojecteerd in het 
donker
Een muur wordt verbeeld 
Obstakels worden neergehaald 
Erger dan tentakels De show 
begint De lichten gaan aan Het 
gordijn gaat omhoog Tot 
wanneer
Ik droom

***   ***

Gedachten
87

Maar je denkt niet dat
Zomaar is 

niets hetzelfde
De geest denkt 

anders van persoon tot 
persoon

Je denkt dat 
ik dat doe

Goed! 
We denken EN 
handelen altijd 

uniek
Een enkel 

wezen Om te 
gebeuren



Het cijfer

***   ***

Als ik de duisternis zie ben 
ik een passagier Niet van 
lichte liefde
Als ik heel ben, voel ik de 
delen van mijn lichaam slapen
Emoties gebroken door toon Door geluid
Wat ontspanning tegen me zegt 
Benadrukt en geabsorbeerd 
door het oor
Ik verschijn weer
Laat haar niet slapen

88 Maar misschien is 
het beter om te 
vergeten
Alles om spanning te verlichten
De polsslag Ik sta 
stil Vastgebonden 
Ingesteld
Misschien is het in het 
verleden Ik zal loslaten en stil 
zijn Maar er is altijd een 
oplossing voor de vraag
Ik reageer niet, 
ik handel
Ik zal  zorgen Hier is een goede 
kans



Om het lijden af te ronden

18 april 2008

Ik dacht 
dat ik 
droomde 
dat ik 
wakker 
werd

Ik zag je in een 
droom

Jij was degene met de meeste
Charme

Meer Schoonheid 89

Prinses lucht Jij 
was mijn inspiratie Het was 

niet mijn verbeelding
Ik was een 

ridder Je krijger
Voor jou zou ik elke actie 

ondernemen Geen harnas om mijn hart te 
beschermen

***   ***

Je was slaperig Je 
opende je mond Je viel 
in slaap Ik dacht aan 
jou
Er



Aan je zijde 
Achterover 
leunend
Ik vroeg om een kus
Je hebt hem een wens vervuld Ik wilde 
bij jou zijn
Ik vond mezelf
Dromen van jou

***   ***

Ik zie je sereen 
Bloemblaadje van 

suikerriet
Jouw parfum verleidt me

Leid mij
90 Om je te ontmoeten

Ik word 
duizelig

We zitten op je dak
Kijkend naar de 

sterren leunde ik 
tegen je aan en 
verloor zelfs 
mezelf

***   ***

Je laat me 
glimlachen Je laat 
me voelen
Het is zo goed om mezelf te 
laten gaan
Bovendien
Er is niemand



Je bent zo aardig
Een van meer dan duizend Of 
liever oneindig Het is zo mooi
Wat ik voor je voel
Maar het is onmogelijk om te 
voelen Het laat me gaan
Voor jou
Voor jouw magie 
Voor jouw vreugde

19 april 2008
91

Je bent 
schattig Je 

bent een baby
Die al op zijn voeten 

staat Je bent zo lief 
Je  zo'n vriend Ik wil 
je bij me Je bent leuk

Je bent de 
beste Je bent 

de grootste
Je bent alles wat ik 
wilde en verlangde 
Een prachtige zoon

Je bent erg aanhankelijk 
Je bent erg goedlachs Je 

bent een genot Je bent 
de grootste vreugde
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Je bent mijn zoon 
Je bent mijn wereld

***   ***
Ondeugend 
Ondeugend
Jij bent het 
James Mijn 
kleine jongen
Jij bent mijn kind 
Mijn schattige, 
coole kind
Je bent de hele dag te veel Je 
glimlach, Je vreugde
Het zijn energieën

92Fascinerend met iets Puurs
Je springt over de muur 
Je springt over het hek 
Je komt dicht bij me 
Vanwege de jam
Kom en geef me je pudding
Je bent zo lief 
Zo cool De hele 
dag door
Je lacht altijd en bent er 
klaar voor
Op straat, in de tuin 
Je bent een jongen 
Een stoute jongen



Ik vind je leuk
En je houdt van me Ik wil 
dat je weet dat ik je altijd 
dicht bij me wil hebben

21 april 2008
Ik heb onder de wolken 
gereisd Ik heb onder de 

hemel gevlogen Ik ben op de 
planeten geweest Op Mars 

en Jupiter
Op Mars besloot ik van je te houden

En op Jupiter
Ik wilde je 93

Hier is mijn 
Vliegen met een pen

Van planeet naar planeet

***   ***

Er was kracht Er 
was energie Er was 
vreugde
Het was iets dat uitzond Het 
was liefde
In de vorm van een bloem 
Het had de kracht van de 
zon
Het bewoog als de zonnebloem 
Het had een eigen wil In 
onophoudelijke zoektocht
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Van iets warms Het was 
een droom
Het was een prestatie 
Het was een doel Alles 
met passie Zonder 
dimensie Het was 
grandioos
Het was geweldig
Hoe dan ook, heel lief

***   ***
Ik keek uit het raam 

en zag de horizon
Ik keek over de heuvel

Ik keek recht vooruit
94 Ik zag je ster

Het was briljant 
Sparkling Ik keek op

Ik zag de 
maan Het was van 
mij en van jou Het 
was een landschap 
Het was een reis Ik 

zag je reizen
Op het land en onder de zee

Ik ben je gevolgd
We reisden 

We veroverden
Over land en zee was het 

alleen maanlicht



23 april 2008

Verlangen 
is willen 
liefhebben 
is denken 
is voelen
Ik mis je ik wil je hier
Het is verlangen om je te 
ontmoeten Het is van je 
houden
Het denkt altijd aan jou 95

Ik voel uw aanwezigheid Saudades
Het is zonder jou 
zijn en denken
En wil je En 
voel je En 
hou van je
Zonder je te 
zien En naar je 
te verlangen 
Met
De 5 zintuigen:
Zicht dat je ziet zonder er te zijn, reuk 
zonder je te ruiken,
Hoor jezelf ,
Proef om me te plezieren zonder je te 
proeven en raak aan zonder je aan te raken
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...niets beters om te herinneren en nostalgie te 
voelen

***   ***

Ik wil iets creëren 
Maar het is te vaag

Verbeelden 
Creëren en 

transformeren
Om te 

schrijven Voor 
iemand om te lezen 

Ik weet niet wat 
Maar ik weet waarom

Maar inspiratie ontbreekt
Ik moet een standpunt innemen

96 Om deze situatie het hoofd te bieden
Van schrijven en iets 

te lezen hebben begin 
ik te denken Proberen 

los te laten
Ik ga het 

opgeven Want het 
is niet makkelijk

bereiken

30 april 2008

Als er op een dag te 
vertellen valt over 
avonturen of tegenslagen



Slechts één dag 
Niet eens 1 jaar
Vandaag na 1 jaar kan ik 
50 dagen zien Dat is 365 
dagen per jaar 7 dagen 
per week 24 uur per dag
Hier is een fragment van 50 
dagen van momenten Voor 
deze 365 per jaar Sommige 
dagen van de week
En een paar minuten voor de 60 24-
uurstijden
Hoe dan ook,
Leef in het moment!

97

19 juni 2008
Ik was geabstraheerd 

dat ik daarheen 
was gegaan

Ik kwam geboeid Een 
beetje scheef

Het was een beetje vreemd 
Maar het was geen 

droom Ik was wakker
Klaar om de dobbelstenen te gooien

Het was 
rechtdoor Volgens de geest

Het werkte, 
dacht ik
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En bovenal 
was het iets

Ik 
creëerde en moest leven met

Dat is wat ik ben
Het is levend en

Wees

***   ***

Weet je ? Er zijn 
dingen
Dingen transformeren
Dat is iets

98 En ding dat was ding 
Causes n van dingen Maar 
wanneer?
Toen hij transformeerde en echt het ding 
was
Weg
Kortom, dingen in het leven!

***   ***

Het was 
mist Under die 

vliegt
Het 

was lucht Gewoon 
om te ademen Het 

was willen



Winnen 
zonder angst Het 

was maanlicht 
bij de zee

Ik was de kapitein 
Ik had alles bij de hand 

Aan boord van de reis 
Het beeld van de 
gewonnen strijd 

verscheen Het was een 
prestatie

26 juni 2008
99

Als dit ooit zou gebeuren
Oh, wat een vreugde, zou iemand 
zeggen Ik sluit deuren, open ramen En 
vlieg onbevreesd onder het paradijs Er 
zijn mensen die een oordeel vellen
Onbewust houd ik mezelf in stand Met 
wederzijdse instemming
Er zijn losse noten, in een atmosfeer Op 
een erg hete plek
Er zijn lelies, er zijn goudsbloemen 
Wil je
Er is natte, vochtige aarde Aan het 
plafond, een schemerige, 
hulpeloze lamp
Houd je vast aan de draden van de rede 
Verhoog de spanning
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Er zijn moeilijke tijden 
Zelfs moeilijke tijden
Maar niemand
Maar zelfs niemand wist wat 
iemand begreep
En ik realiseerde me
Hoe alleen te zijn in een menigte 
Hier is het addertje onder het gras
Leven zonder te bestaan
En vooral, willen leven

***   ***

100
Ik glimlachte om 

momenten Ik huilde om spijt Ik 
schreef wat ik niet begreep Maar 

bovenal voelde ik
Ik zag alles en keek naar 

niets Waarom huilde ik 
dan Alleen omdat ik 

mezelf weggaf
En ik heb je nooit 

verlaten Maar ik 
weet niets

Hier was het parfum dat de scherpe 
pijn verspreidde en verlichtte

Van passie 
Het was tijd om nee te zeggen

Alleen omdat er toen 
iets bestond Iets 

bewoog
Het stroomde door mijn aderen



Het soms verre bloed van een hart 
dat niet pompt

Om je een idee te geven 
Hoe passie sterk en 

krachtig slaat
Zelfs in de ziel van een arme
Bovenal waren het mensen

En hij had een 
geest Omdat hij bang 
is voor iets wat hij 
voelt

***   ***

Hoe dan ook
Er is altijd een einde En 
een begin Ik denk dat 
ik het verdien Niet voor 
mij Niet voor jou
Het is voor ons allebei 
Want we houden van
En we verwerpen ook iets dat 
eindigt
Iets dat geboren 
wordt Bloeit en 
groeit
Wat ooit allemaal bestond
En in een seconde  het weg Dat is hoe 
het allemaal gebeurde Niet alleen 
omdat iemand het wilde
Om een dag te leven en een ander 
moment Altijd wispelturig
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Zonder al te belangrijk te zijn Het 
was een moment
Het was tijd in een ongeluk Het was 
en hield op te zijn
Soms is het genoeg om te 
geloven en herboren te 
worden

***   ***

102

Hoe kon ik kijken en 
me niet voorstellen 
dat het de 
waarheid was Op 
een jonge leeftijd 
Wat is precies

Het wordt aangetoond in de 
handeling

Een enkele actie 
Om een hart te veroveren Vrucht 

van de verbeelding
Het was 

verbinding Met niets en 
niemand

Nee zeggen Wat 
er gebeurde was iets 

waar ik bang voor was 
Alles wat ik schudde 

was niet tevergeefs
Het was alsof ik met een dweil 

veegde Er is altijd iemand naast de 
deur

Van de 
nee Want dan moet je ja zeggen 
Zelfs als je aan de nee denkt



Dit is niet juist zijn 
Maar ja is nee

En zo is het altijd 
geweest Nooit willen Maar 

soms doen
Een ja werd een nee

Dit is oprechtheid 
Vechten voor vrijheid

Naar waarheid handelen Een 
nee is nee en een ja is ja

Waarom niet?

***   ***

Ik ben en ik ben het niet 
Alleen omdat ik het wil 
Levend omdat ik besta
En ik was net toen ik dacht dat ik ging 
uitbreiden
En schrijf om te slapen Ik 
rende terwijl ik liep Ik liep 
terwijl ik stilstond Ik was in 
vooruitgang Vrucht van 
gedachte Vrij en slim
Hij lette op beweging Hij liep en liep
Gewoon omdat ik hield van
Dat ben ik, zelfs als ik niet in deze 
wereld ben
Liefdevol
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***   ***

104

Ik geloof niet in bijgeloof Ik geloof 
in de mens en zijn uitvindingen

Vragen 
Veronderstellin
gen

Illusies 
Of het nu met ionen of 

protonen is Ze creëren zelfs 
raketten

Het licht zit in de energie 
En het kon niet 

gezien worden Maar 
het produceerde 

zonder begeleiding
Hij ging en hij 

slaagde Hij was de 
man Hij was zo 
gewoon Hij kon 
zich alleen maar 

voorstellen
En 

creëren Er was 
betekenis

Niet het zesde zintuig 
Zoals ze vroeger 

zeiden
Maar het was zo echt dat 

het altijd gebeurde
Wie wilde

28 juni 2008
Als we even leefden



Want momenten, of ze nu welsprekend of zelfs 
verhit waren, niemand zou zeggen dat

Liefde was pijn Stel je 
liefde voor zonder pijn Waar 

het ook voor is
Het duurt vurig met schittering 
Een adem langer dan je je kunt 

voorstellen De waarheid is in 
liefde

En om te geven, zelfs als we 
lijden Zelfs als we niet zien, maar bovenal 
Om de pijn van Liefde te voelen en toe te 

brengen
Ook al zie ik het niet, maar ik wil vooral

Je liefde beschermen tegen pijn 
Bescherming die een relatie 

creëert
Afkomstig van emotie 

Liefde zonder reden
Dan komt de pijn vanuit het hart

*** *** In 

jouw ogen zie ik de zee
Waar ik van hou door alleen maar naar ze 
te kijken Ze baden met hun wimpers in het 
zand Ze rollen hun tranen in de golven Ik 
zie een strand met schelpen Ik struikel over 
de sterren
Een schreeuw, een graan 
Zo wordt mijn hart 
gevoed
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1 juli 2008
Als ik 

leed was dat omdat ik 
niet zag

Of ik begreep het niet
Wat ik heb meegemaakt

***   ***

Lach 
zonnebloem 
Verheug je

En verfraaien
Met de stralen van de zon 
bevrijd je

106 En toon je schoonheid

***   ***

Hoe 
verstikkend 

Hoe gek
Iedereen heeft een beetje angst Het 

was iets dat bewoog
Ik zag niet 

hoe het gebeurde Het was 
een kwelling

Voor een lang moment Hoe 
kon ik een geruis onder ogen 

zien
Nu lacht hij niet 

Omdat iemand zag
Een man



Die voor een moment wankelde
Alleen omdat je keek

En daar ging 
hij weg Wat niemand opviel 

Omdat hij stil was

***   ***

Ik leed aan iets dat ik 
heb meegemaakt
En ik leed
Hoe ik me voelde
De nacht was ijskoud
Ik keerde terug langs de weg Met 
alles en met niets Een in niemand
Ik ging nooit verder dan 
dat Maar als iemand 
schoot ik tekort

***   ***

Als ik in jouw ogen 
zekerheid zag, 

handelde ik helder en 
had ik de handigheid

Van verdriet 
Nu je niet handelt, heb je het mis 

Dus ik keek omhoog naar het 
plafond

En alles leek verlaten
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***   ***

Oh wat een 
pijn Oh wat 
een zicht
Droevig en angstig 
Kijk naar mij 
glorieus
Als ik neer ga Gewoon omdat ik val
En ik kwam naar beneden in nederigheid
Van alles wat menselijk is

***   ***
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Stilte De 
verontrustende 

stem van de 
verontrustende 

stilte
Van iemand 
die niet zegt

Gelukkig worden

***   ***

Ik werd op een dag 
wakker Toen ik 
mezelf verloor zei ik
Dat wat ik voelde geen 
vreugde was
En alles in één dag Morgen 
zou beter zijn Dat is wat ik 
wilde



***   ***

Alleen omdat het 
bestaat wordt de mens 
verdrietig

02 Juli 2008

In de duisternis 
van eenzaamheid 
Reik uit Zeg geen 

nee tegen een 
broeder

Want het is niet 
tevergeefs om je hart te 

raken
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***   ***

Als alleen zijn nog niet 
genoeg was

03 Juli 2008
Op deze stenen

Ik ga zitten 
en schrijf je

Wat ik nooit ben vergeten
Je glimlach



Het cijfer

Jouw bedrijf was iets 
wat ik altijd voelde
Toen ik alleen was 

Van tijd tot tijd
Ik dacht aan je 

nadat ik me goed voelde toen ik 
aan je dacht.

04 Juli 2008
Elke keer als ik droom 
dat ik wakker word en 
naar mezelf kijk, vraag ik 
me af of het echt zo is

110 Ik stelde me voor of dacht
Of als ik gewoon reisde
De droom bouwt niets 
verandert niets
Het is een verkeerde perceptie 
Daarom droom ik zelden Het is 
frustrerend om wakker te 
worden
En allemaal hetzelfde, geen 
verandering, uiteindelijk 
Dromen of niet dromen 
Alles blijft hetzelfde

06 juli 2008
In een sfeer van nacht Droevig 

en misantropisch



Stil en zwijgzaam Zeer 
zwijgzaam

Maar er is een ster
Schijnend maanlicht

Verlicht zelfs 
in de meest woeste omgevingen

En 
afschuwelijk Er is hoop 

Iemand die je kunt 
vertrouwen

Een wezen dat ons bezielt 
en ons omhoog trekt

Een vriend, een metgezel
Echt waar Op elk 

moment Of het de laatste is

111

*** ***

Iemand die onverschillig 
naar ons kijkt Zonder 
geloof
Hij kijkt niet met liefde 
naar ons Hij doet ons 
pijn
Op de een of andere 
manier geloof je er niet 
in om een Vriend te zijn 
en dat je kijkt
Alleen voor zijn navel Ook 
hij zal op een dag het 
verschil voelen
Die een vriend van een vriend is En 
het geloof van liefde voelt
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Zelfs in tijden van pijn

***   ***

112

Wat de mens op 
een dag zou zijn Niemand 

kon het zeggen
Als ze het zeiden, wisten ze het niet

Want de mens laat 
altijd iets anders gebeuren Het was 
geworteld in zijn vorm

Van leven, vanaf het moment van geboorte 
Opgroeien en uiteindelijk sterven 

Alles wat de mens heeft gedaan 
Niemand kon het voorzien
En ik wist niet eens waarom

Hij 
maakte Dit is de mens en zijn 
wezen

13 juli 2008
Ik zag een bepaalde 
twinkeling in je ogen 
Iets zette het uit
Het was intens en had een oorzaak O 
om van te houden
Ik keek nog eens Het scheen 
nog steeds



Zijn blik veroverde me Het scheen als 
een ster Sprankelend en sterk
Het trok mijn aandacht Het 
was een prachtige sensatie 
De sensatie van passie

***   ***

Als ik zie waar ik 
wil zijn, wil ik dat je met me 

meegaat op dezelfde weg
Het staat geschreven op dit 

perkament Dat jij mijn schouder bent om op 
te leunen Iemand bij wie ik wil zijn Altijd en 

altijd verlang ik naar Die plek die we gaan 
veroveren Met ons maanlicht en dezelfde ster

Altijd stralend

14 juli 2008

Ik begrijp het niet Ik 
begrijp het niet
Of zelfs ik weet het 
gewoon niet Het zou 
genoeg zijn om te 
begrijpen Om te 
beseffen
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Om erachter te komen
Dan zou ik kunnen argumenteren en zou 
het duidelijk zijn
Wat is er gebeurd?
Ik was verder dan wat er gebeurde Ik 
wilde gewoon weten waar het begon En 
uiteindelijk eindigde het

***   ***

114

Ik wil dat je weet dat 
ondanks alles

Wat er ook mag gebeuren 
wiens einde ik niet kan voorspellen  zal 
je niet vergeten En je kunt altijd op me 

rekenen
Onze liefde in elke situatie

Omdat het niet alleen passie is

***   ***

Ik keek in het donker
Ik zag de diepte van de nacht Het 
was tijd om te ontspannen Zet de 
muziek op de radio harder En laat 
mezelf gaan
De nacht is een metgezel We kunnen de 
sensaties delen
Gevoeliger, omdat ze haar geheimen goed 
bewaart
Ik noem het graag een stille nacht



Want hij heeft altijd een goed oor Maar 
spreekt weinig ondanks dat hij altijd 
achterbaks is
En dat maakt me gelukkig

26 juli 2008

Hoe te leven als een 
gevangene van de hele 

wereld
Een zuchtje vrijheid Om angst te 

verlichten Dat gevoel van 
gevangenschap Verhoogt de 

spanning Zenuwen knipperen 
Zonder dat anderen het zien

Zie, banden die worden losgemaakt In 
knopen die worden losgemaakt 
Hoe het is om vrij en natuurlijk 

te zijn
Naar iets banalers of sensuelers

27 juli 2008

Ik kon me niet eens 
voorstellen hoe het werkte 
Het was schrijven en iets 
hebben dat ik me 
voorstelde En 
vertegenwoordigde

115



Het cijfer

Mijn wezen
Het gewone zijn 
Het gevoel
En zie
Ik schrijf
Alles wat door mijn hoofd 
ging
Ik heb ervan genoten
Ik hoop dat je het ook zult 
lezen

29 juli 2008
116 Deze positie

Enkel
En zonder 

bestemming Die 
desoriëntatie Die ons 
naar de vergetelheid 

duwt Naar totaal verlies
Van het gevoel van 

ademhalen tot het 
verlangen om te 

geloven Dit is waar 
iedereen mee te maken 

krijgt in het leven

***   ***
Een blik Een 
zucht
Sigarettenrook



Uitbreiden
Adem na adem kijk ik naar de klok
De minuten tikken voorbij
Sigaretten branden langzaam
Voor iets waar ik constant naar op zoek ben 
Vanaf dit moment
Nog een ademteug, een woord 
Voordat het uur voorbij is hoop ik 
dat deze verslaving weggaat

15 september 2008

Op een dag gebeurde het... Dat magische moment. De vrucht van
inspanning...doorzettingsvermogen.... positieve houding. Het was

iets goeds
....Of zelfs uitzonderlijk....Het zou origineel zijn.   Als zo'n

van   beter en meer willen en zijn
dan!

...Winnen en overweldigen...Eindelijk overwinnaar Da
dageraad...in de stille nacht.   Alles in mijn hand

...Zonder addertje onder het gras...Alles voor de illusie Met de 
volgende...

om gelukkig of zelfs heel gelukkig te zijn. Gewoon omdat
Ik 

wilde het... en omdat het allemaal neerkomt op hoe we ons voelen 
over dingen... Vandaag op deze dag... van elke maand... van elk jaar... 
In elke eeuw... ben ik voorbestemd tot geluk. A
leven wat ik niet heb beleefd....luisteren naar wat ik niet heb gehoord.   
En es-
tar onde não estive....Well...Reborn to live...turn the ordinary into 

something...Subtly unusual...
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Het is al aanwezig in het onbewuste...Iets dat niet tegen ons 
liegt...Ik ga door met zekerheid...Bewust van

iets wat ik elke dag doe...Leef Leef Leef 
altijd met geloof...alles wat we ons voorstellen is een

verovering van de real....
of we slaven zijn van een ondeugd of een deugd...

we kunnen er omheen gaan en het 
achterlaten... Spring... ren... vlieg... in de zintuigen van je 

verbeelding... laat je hart snel kloppen... om het allemaal tegelijk te 
raken...

de opperste vrijheid van een persoon die zichzelf niet beoordeelt
door hun daden... Vrij 

zijn is vrij leven

26 september 2008
Op een dag ging ik te snel... ik crashte, ik bleef achter... toen begon 
ik opnieuw... met de aanmoediging van een crash... en het 
vertrouwen van een herstel... ik hield vol en leefde alsof er geen 
andere kans was... ik nam een langzame stap...
maar vastberaden en overtuigd... keerde ik terug naar de gekste race 
wereld... de race heet leven... het was daarvoor dat ik vocht...
en het doel bereikte...van gelukkig zijn om goed te zijn .... 
gepositioneerd op het laatste stuk...realiseerde ik me dat ik alleen 
vocht...je hebt vrijheid nodig
...en dit is het zusje van de eenzaamheid... Wel, ik ben altijd alleen 
maar van de eerste en de laatste plaats vertrokken...
en als laatste als je alleen rent...dat was de vechtlust...maar je bent 
nooit alleen...je hebt je leven voor je...en dat is rennen....
om te leven en de eerste te zijn terwijl je de laatste bent...wanneer



we beginnen aan een cyclus... het is logisch dat we als laatste beginnen... maar er 
zijn punten...
waar we winnaars zijn...dat is het leven...eerste op de ene plaats...en 
laatste op de andere...maar nooit stoppen...op die manier is er geen 
loper...
in de race van het leven...winnen en verliezen we altijd 
tegelijkertijd...en dat is vechten en winnen in het leven!

04 oktober 2008

Gedreven door luiheid...mediteerde ik, vergeleek ik en 
uiteindelijk...koos ik een kant...een actie op de rusteloosheid...

mens 
ongelukkig wordt...als hij niet alleen kan leven...als hij niet stil kan 
zijn...is het nodig om te kijken naar de

geluk... dit 
komt van binnenuit... omdat je ongeduldig op zoek bent naar iets... 
van buitenaf... wel, deze rusteloosheid

maakt ons verdrietig... 
eenzaamheid verdragen en stil zijn maakt ons sterker... als we met 
onszelf kunnen leven, kunnen we vervulling bereiken.

van...gelukkig is 
hij...die niets zoekt...omdat hij zichzelf heeft gevonden...zie het 

niet als een autistische manier van leven...maar de
het grootste geluk is...

in ons.

30 oktober 2008
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6TAR Daar...
6er zijn wanneer je het niet vraagt... 
6er zijn wanneer je niet hoeft... 6er 
zijn wanneer je wilt...
6er zijn zelfs als ik er niet ben... 6er 
zijn wanneer je me niet voelt... 6er 
zijn wanneer je me roept...
6 er zijn als je aan me denkt... 6er zijn voor 
alles wat komt en gaat...
6om er te zijn wanneer je je 
voorstelt... 6om er te zijn zelfs als je 
dat niet wilt... 6om er gewoon te zijn 
omdat...
6er zijn wanneer je van me houdt... 
6er zijn omdat je bestaat...
6 er zijn omdat je van me droomt... 6 er 
zijn terwijl je hier bent...
6om er altijd te zijn... 
Dat ik denk dat ik er zal 
zijn...

14 november 2008

Als ik je op een dag zou zien en naar je 
zou kijken, zou ik zeggen wat een 

interessant meisje je was, je had iets in 
je ogen  helder was en je glimlach was 

vrolijk en sprankelend.
Je was een vrouw voor wie wil

Mooi en sensueel



Jij was 
degene die me verleidde en die ik ooit wilde

Alleen om wat ik 
voelde. Hou je van 
magie? Het was mijn 
dagelijks leven.

08 december 2008

Op een dag stelde ik me voor
Alles wat gewoon omdat het , ik  niet wat ik 
ga zeggen
Om vervolgens te schrijven 
Het was anders
Die droom was echt 
beangstigend
Van zijn en niet weten 
Wat er ging gebeuren 
Ik probeerde te 
beschrijven
Wat ik nooit zou zien
Hier eindigde een reis naar die wereld van stilte die bestond
En dat iemand heeft geleden Ik 
denk niet  iemand het alleen 
maar moet doen om het te doen
Wat anderen niet doen Bij 
gebrek aan moed
Ze handelen niet, maar ze weten hoe ze 
iemands welzijn moeten negeren
Die niet weten hoe ze moeten kijken en zien
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Wat je hebt
En dat er niet één op de honderd...

10 december 2008

Stop met roken en denk na! Ik 
doof de sigaret, het gevecht begint als een remedie voor de re-

verlangen.
Ik schrijf om uit te drijven en te creëren. Na 

twee minuten is de waarheid van het schrijven en hebben
iets anders

anders dan jij.
122 Ik heb het gevoel dat ik het niet , maar aan de andere kant voel ik een 

oorlog...
 gaat over wat 

het meest waar is, overwinnen.
Het is 16 minuten sinds het opsteken van een sigaret, de

verlangen 
om het 

opnieuw aan te 
wakkeren.

Alles gaat voorbij als je het voelt. Ik denk dat je daarom 
moet wachten.

Van zwakte tot het verlangen om te winnen, alles komt goed
als de schemering. Ik 

besta in permanent contact met verlangen.
Ik denk aan het half uur na het laatste uur, ik zie mezelf en

Ik heb het 
gevoel dat de tijd wil doden.

Reizen in seconden, in minuten zijn het net raketten
elke 

vooruitgang 
vieren.



Ik voel me licht in mijn hoofd als ik eraan denk hoe de opmars zal zijn
waar ik bij kan. Er 

is een stap achteruit, want er is een sigaret. Na 35 
minuten is hier de act die ik wil annuleren.

Het gebeurde zonder nadenken, het gebeurde mechanisch en procedureel.
sual. 

Ik had deze toegang tijdens een proces van uitsterven van de
situatie.

Ik bracht mezelf terug in het moment, in de spontaniteit van creatie.
actie. 

Woorden, zinnen met actie en verbinding.
Ik hoor op de radio dat het plan misschien niet doorgaat, ik denk erover na en 

zondig.
Het  me een 
gevoel van 

richting.
Nog 45 minuten en hier is weer een sigaret, denk ik, 

natuurlijk! Alles, maar dan ook bijna alles, zet me aan het denken 
en dat is nodig

zie het onder ogen.
Het is een uur met een resultaat van 20 jaar voor de 30 die

bezitten. 
Aangezien we 66 procent van ons leven denken aan de 100 procent 

die de
33 procent ons kan geven.

Het was ingewikkeld, maar uitgelegd. Als 
ik echt iets wil doen, moet ik vechten en studeren.

betekent handelen.
Het is niet makkelijk, ik zal bijna nooit meer een "single" roken

sigaret. 
Het komt om één uur, en ik heb een route gevolgd die geen

project.
Natuurlijk ga ik roken over de situatie. Mijn 

natuur moest zuiverheid bevatten.
Na 2 uur 03 minuten rookte ik en dacht ik erover na.

Ik weet het.
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Ik ga tevoorschijn komen, er  iets gebeuren. Ik 
begon te glimlachen, omdat ik dacht dat er iets ging . Het 

makkelijkste was om op te geven, maar ik zou volhouden.
Ik werd sterker en het enige waar ik aan kon 

denken was winnen. Iets onnatuurlijks 
was abnormaal.

Terwijl ik nadenk, kan ik het beste doen alsof ik slaap. De 
drang zal komen, maar ik zal niet weglopen.

Ik ben zonder licht, maar mijn energie zal nooit opraken. 
Ik voel een bliksemkracht die me nooit zal overschaduwen. Ik zal 

veranderen, ik zal niet aarzelen om alles te transformeren.
Mar.

Ik ga en ik weet waarom ik 
ga. Een kalme en banale sigaret, eerder aarzelend dan irritant.
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17 december 2008

Als er op een dag een meeuw komt... zal ik 
het vragen...
om je terug te brengen... Ik had 
wat ik niet wilde... Toen ik 
niets wilde... Verloor ik alles...
Hoe zou ik zijn zonder jou... Ik 
omhulde de beschrijving... In 
deze passie...
Ik had een gigantische liefde die altijd in galop was... Toen 
ik aan jou dacht, zag ik wat ik verloren had...
Ik hier, jij daar...
Ik wou dat ik zo'n kon zijn...



Je hart...
Deze gigantische liefde, altijd zegevierend... Overal 
voelde ik een verlangen... Diep van mijn wereld...
Ik heb je altijd gewild, nog meer als je lachte... De blik 
van geluk was sterker dan...
Alle elektriciteit, waardoor alle... De ketting die ons bindt en 
nooit scheidt...

***   ***

Het was nooit mijn bedoeling om een toevallige 
botsing... Ik stel me de brug over de rivier voor waar het 

trottoir...
betekende niets meer... Ik zag 

de figuur en rende weg en verstopte me...
Ik las op een stuk papier woorden zo zoet als honing...

De teksten waren geen onzin... Ze 
hadden betekenis en waren begraven in het verleden... Iets wat de wind 

dacht en blies...
Dat gezicht geschilderd met een penseel op een schilderij waar je niet van houdt.

van... 
Jij was dat resulterende deel van de kunst... Jij was 

geschilderd op het doek, jij was degene...
Jij was "haar"...

03 februari 2009

De cultus
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Ik rende weg, maar hij greep me vast 
en trok me mee.

Een vervloekte figuur die je niet eens kunt zien, maar die zich 
verspreidt. Hij is de onherkenbare Vult van een ervaring van

sprookjesachtige verschijning.
De figuur mompelde: Je bent bang een man

geen 
gezicht! Ja," antwoordde ik met enige 

angst.
Vrees niet, want ik besta alleen in de aanwezigheid van licht. Ik 

heb al eerder over licht en energie gesproken, maar nog nooit over 
een man wiens

gezicht dat ik niet ken en
wulps verschijnt en wegloopt zonder haar in te halen.

aan zijn 
lichaamsbouw. De figuur is een wezen van de duisternis dat niet 
zonder licht kan. Vreemd is een schaduw die zich verbergt in het 
donker en

126 in de stilte.
Maar je komt tevoorschijn uit het licht en met die hoed die je draagt zonder

gezicht, zwart. 
Ik stijg op naar de hemel, ik vergroot met de vervorming van de

jouw blik en licht
metamorf. Naast 

de hemel lach ik als geen ander, lach ik als een sultan
en van frustratie

Ik reageer met de snelheid van de zwarte luchten en dichte...
Ik eet elke laatste 

druppel kristalheldere, scherpe regen. Maar voor een man
geen water gezicht

door mijn lichaam en mijn eigen mackintosh.
De figuur doorweekt 
niet. Omdat het van 

schaduw is gemaakt.
Deze denkbeeldige figuren zijn door mij nagemaakt

stopt in de stille nacht,



diegenen wegjagen die de duisternis ontvluchten en het licht 
zoeken. Ik ben een vriendelijke schaduw van 

ongeluk. Het enige kwaad van de Vult is dat het 
niet bestaat.

Het is een vermiste verschijning.

***   ***

De 
Schreeuw als een vorm van levenslang plezier komt voort uit de 
troebele ziel,
het gevoel van bescherming tegen anderen en het verschrikkelijke 
zoemen van de ziel.
Hij die opstaat, valt niet altijd, maar stijgt op van bedrog naar 
ongehoorzaamheid.
Wat je echt ziet is de stijging en niet de val van de afgrond.
In de hoogten van de golven, waar het groen ligt en het blauw 
vervaagt.
Rood verschijnt als waarschuwing voor de principes van anderen.
Het donkere, het sombere, het frivole is niet altijd aanwezig, alsof het 
de situatie verergert.
de wanhoop van een schelle, stille schreeuw.
In woorden verwijst het naar een ontmoeting met bovennatuurlijke 
magie die gepaard gaat met passie.
Zonder een addertje onder het gras, letter voor letter wordt een 
literaire muur van woorden opgetrokken
een onvermijdelijk feit ontstaat... waar het schrijven en de tranen 
vloeien
van een onverbrekelijke tevredenheid waarvan het wezen niet wordt 
tegengewerkt, maar alsof het
herleeft en ontstaat uit een breuk van Antarctisch ijs
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dat zijn eigen afstoot
magie van het zijn onder de wonderbaarlijke wezens en alsof het in 
vlammen opgaat
brandend van verlangen om uit te spreken wat al lang was aangekondigd.
Hij schrijft en vertaalt
de ontlasting van de scheppingsmachine.
Tussen de regels en uitspraken door, hier is wat de een denkt en de 
ander zegt.

03 februari 2009
Vertigo

Een begin, een afgrond, want tijd is niet vluchtig.
ro. 

De parallelle val van een slechte start, ik koel af.
Op mijn tenen balanceer ik mezelf en spring, mergu-

lho. 
Ik annuleerde mezelf niet, ik sprong en stelde me de duizeling voor. 

Snel sprong mijn hart, voor iets wat ik me inbeeldde.
niet op reis.

Vooraan zag ik mijn hele leven in een seconde terwijl ik voorbij gleed
de lucht in. 

Het was de vrije val van het raken van de grond...

...Door het natte asfalt dat 
glinstert op de weg adem ik de 
diepe lucht in.
Het vriest!
Het natte asfalt
Ik voel het koele water in het donker schijnen Het doet me 
denken aan de heldere, fonkelende hemel



En zo zag de grond eruit...

...Sterk, die inslag zou vernietigen wat komen ging. De klok stopte 
en vereeuwigde het moment van zijn gedachte.

samento.
Met een hogere snelheid dan de wind was hij aan het pirouetten en

in zichzelf gekruld, 
draaide hij zich om en klom, klom en keerde terug naar het moment 

dat hij had verlaten.
naar de vorige

zodat er later geen zal zijn, dus ik noem het verhoging
van de val waarin het 

.

14 februari 2009

Trots
Het zelf voelen
Ik zie hoe de ander heeft geleden Iemand 
die heeft gevoeld
En dat de ander nooit heeft 
gezien In de huid van anderen 
Ik hoop dat je nooit lijdt De 
geest komt op
Hulp en wederzijdse hulp
Er liggen kiezels langs de weg
Het zijn deze obstakels die trots opwekken Het is zo in mij 
geboren
Het geloof dat ik naar de wereld kwam 
om tot het einde te vechten
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En zorg goed voor jezelf en 
wees en ga diep om de 
ander te leren kennen
En jouw wereld

***   ***
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Schermen In 
de zijn er slagen toe te 
brengen

Alles gaat door een gevoel Een 
klap van de punt van een 
zwaard De strijd van het 

lijden
Zonder het te bedoelen, wat kracht overbrengt

Van winnen en 
hebben Zie, het wezen 

schijnt
De winnaar en verliezer Als 

ze vallen, voelen ze de 
pijn

Maar hij staat op en wint Hij 
is een vechter die pijn overwint Hij waant 

zich op de top van de laatste akte
En je kunt de glorie zien van 

de overwinnaar en de 
overwonnenen Iedereen die vecht 
verdient de gewenste overwinning

25 februari 2009



Die ochtend Het 
was een dageraad... Frivool 

en kwellend...
Een traan niet ver weg... Van een 

ongebreidelde schreeuw...
Dat klopte Op het 

vochtige gezicht... Van de 
morgenstond...

De nacht was al gekomen... De tijd 
was verstreken... Een klaagzang 

rees op...
En hij zei dat ik waakzaam moest zijn...

Op de zon die zou 
komen... En de tranen zouden 

verdampen...
Dat stroomde... 

En de wereld met zijn wolken...
Ze zeiden Glimlach...

***   ***

Eenvoudig
Verbaasd nam ik  besluit... Wat komen ging...
Ik wilde het heft in handen nemen en het echt 
uitproberen... De beslissing was genomen...
Het zou niet uit het niets 
komen... Het zou 
tevoorschijn komen...
Vanuit de diepte van het gevoel dat ik ervoer... De tijd van 
gewoontes stond op het punt te vertrekken...
Moed en doorzettingsvermogen... Het 
voedde mijn hoop...
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De afgrond werd duidelijker...
En uit de mist en de verraderlijke wind... 
Ontstond de wil om te overwinnen... Iets wat 
ik zou bereiken...
Het geluk zou toeslaan... Tijd 
om van jezelf te houden...
En vooruitgang in gevechten en gevechten... 
Zonder falen...
Het was een duidelijk schot...
Voor de komende dagen... Ik heb de 
aanwijzer goed...
Ik lees de uren, minuten en seconden...
En ik bevrijdde mezelf, als bij toverslag... Dat is 
wat ik die dag zag...
Gelukkig en tevreden... Meer 
dan de meeste mensen... Hij 
was anders...
Het kwam uit de geest... Het zou 
zeker gebeuren... Het zou 
gebeuren...
Gewoon...

28 februari 2009

Het 
web Ik heb eens goed naar mijn 
omgeving gekeken... Ik heb het 
landschap gezien en het is niet 

lelijk... Ik heb naar de maatschappij 
gekeken...

Ik zag een web waar ...



Het is verbonden en ik stelde me de spin voor...
Het was een plot... 

Een echt drama...
De dood was het bezoek van de spin... 

En het web was een soort avondmaal voor de spin...
De spin nam degenen die het meest leden en het minste 

weefden... Het stak mensen en liet ze als het ware 
inslapen... Deze verslinder sloeg iedereen...

Op een dag droomde ik dat degenen die in zijn web stierven...
Het was de lelijke 

spin... De dood had opgehouden te 
bestaan...

En de sterfelijkheid zou bezwijken... 
Dat was de droom om onsterfelijk te zijn...

Geen angst voor het web, de spin en het leven... We 
bezwijken allemaal maar het is aan ons... Vorm het 
web en als het kan wees goed...

Zodat het leven niet lelijk 
wordt... Om de wil te hebben om te leven en niet naar 

de spin te kijken...
Zoals het einde... 

Maar eerder het einde van een cyclus... 
Van een samenleving/web...

Die altijd in aanbouw is... De constructie 
van het web was evolutie... En voor de spin is 

er geen oplossing... Er is het web, de lelijke 
spin en ik...

Verbeelding...

16 maart 2009
Koffielampen
Tussen sigaretten
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Slecht gewist
En gebrande koffie
Ik ben aanwezig in deze ruimte
Het is een luchtige, drukbezochte plek waar 
mensen verschijnen
Van waar ik mezelf in 
de toekomst zie
Een band creëren in deze ruimte Waar 
ik zal schrijven en een doel heb om te 
volgen
Wat ik hoop te bereiken
In ongeveer 2000 uur, ongeveer een per 
dag, wijd ik mezelf aan deze ruimte
Meer specifiek heet het Luzes café 
waar ik tussen de regels door hoop te 
verlichten
Mijn dagelijks leven
Ik voel ontspannende energie

Al is het maar voor even, ik 
houd een dagelijks 

schrijfproces bij
Voortdurend 

creëren, wandelen, denken 
En schrijven is iets wat ik 

opwindend en uitdagend 
vind

***   ***



De Zee
Ik waan me tussen de zeeën Op 
de bodem van mijn wereld is er 
leven!
Ik duik in de oceaan van het schrijven 
Waar ik inkt zie vloeien
Creëren tussen mooie lijnen 
Teksten, zinnen, gedichten
Of zelfs eenvoudige reflecties Zonder 
veel aandacht
Of biezen, zelfs 
spanningen Er zijn 
intenties In mijn oceaan 
Brieven worden 
opgejaagd
Met harpoenen om diep 
te raken De harten die 
divers voelen
Emoties, sensaties Maar 
waar het om gaat is om in 
Onze zee te duiken en 
vooral om lief te hebben 
Door de verschillende 
zeeën heen

16 maart 2009
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Lantaarn Ik 
steek de lantaarn aan 

Van kracht naar 
energie Zie, het gaat uit

Verlichte 
leegte, met een gevoel van 

vervulling Ontwaakt in mij
Een eindeloos 

verlangen Het toeval wil dat 
de lichtgevende vlam een 

voorbijgaande middag 
verlicht

Langzaam, heel lui Het is een licht 
ontwaken van een 

briljante blik en alsof er 
een verovering geboren 

wordt in de aanwezigheid 
van een

Wetende dat 
je een dicht, intens 

parfum uitademt
En aanstekelijk, zie 

Een geur die je 
graag inademt en

Hoe goed het elke dag is 
om Nooit dezelfde lucht 

in te ademen

***   ***



Glimlach
Een glimlach is niet 
altijd nodig
Maar wat maakt je mooi 
Een discrete glimlach 
Intiem, een teken
Van vreugde en verwennerij Als 
een fascinatie Een tijdloze 
vreugde Heel natuurlijk en 
ontspannen
Wanneer je wijselijk lacht Een 
gloed raakt me Dat sluw
Hij liegt niet en als hij me 
aanraakt is hij 
adembenemend anders
Ik word licht Diep nadenkend 
voor een moment Hoe geluk
Het komt in 
werkelijkheid naar 
voren Van de dualiteit 
van een vrolijke 
glimlach naar een blik 
met veel sprankeling
Hoe ik soms heb geleefd
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18 maart 2009
Fado

Een fado 
Een lot dat verlangen 
markeert

Leeftijdloos 
Ver weg de woestijn Maar 

heel dichtbij
Van de dorst om je te 

zien tot het verlangen om je te 
willen

Alleen voor jou

138

Voel je
Niet alles wat ik voel schrijf 
ik op
Maar ik voel wat ik schrijf
Hier is eenvoudige maar
Doe geen afbreuk aan wat 
mijn hart hoort

***   ***

***   ***

Woord voor de wind
Als de wind je 

weg kon dragen
Een paar woorden



Ik zou schrijven met de 
regen Wat ik zou schrijven 

met een ansichtkaart
Daarin 

zou ik een tekening maken 
van de zon met haar stralen 

en ik zou je vertellen dat
Jij bent mijn energie En 

mijn zon zal altijd voor jou 
schijnen

Zelfs op dagen dat
Sneeuw

en Dat was de 
gedachte De wind 
zou altijd waaien

19 maart 2009

Denken, reflecteren en handelen of niet handelen
Je kunt het niet 
uitdrukken Je voelt 
het en hoe moeilijk 
het is
Om te voelen en niet uit te 
drukken Soms is het 
genoeg om gewoon te 
bestaan Maar om te 
reflecteren
Voordat je reageert Als 
een gevoel Proces en 
doen alsof
Gedachtebeheersing
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Handelen of niet 
handelen 
Onmiddellijk, dit is 
het verstandigste Dan 
doen alsof
Het is een gevoel Na 
reflectie
Dus ja, een reactie die we 
misschien niet voelen We 
kunnen ook voelen
Niet reageren 
Soms voor
Stil een gedachte en 
wees gewoon
Voor de aanwezigheid 
betekent dat

23 maart 2009
Het obstakel is 

niet het obstakel Het 
spektakel zelf Win zonder 

angst
Soms voelen we pijn Maar het punt 

is om te leven
En vechten om onszelf te 
ontwikkelen Soms is dit 

opgroeien
En leren In de 

strijd om het leven 
moeten we altijd

Reageren op verlies, op tegenslag 
Obstakels overwinnen is



Het zelf maximaliseren In 
overwinnen is

Het ultieme plezier 
veroveren en geven

Voor ons de juiste waarde 
van onszelf overtreffen 

en
Waarde winnen 

door te leren van nederlagen
En tot slot is winnen 

de essentie van
Wonen

25 maart 2009
Maritieme draaikolk Het 
water krult in de zee, het 
zand
Een rar
Druppel voor 
druppel Korrel 
voor korrel
Een briesje rolt over de 
grond, ik grijp met één 
hand
De druppels van de 
oceaan Met een ander het 
zand Van het zeegezicht 
Het is een onmetelijkheid 
Ondergedompeld in de 
hand Het maakt los, het 
bevrijdt Het breidt uit Een 
sensatie van hen die alles 
in hun handen hadden
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Maar je kunt niet alles hebben 
Je kunt niet alles bereiken
Soms glipt wat we bewaren door onze 
handen
In ons hart en gevoeld in onze 
handen

142

Alles heeft een emotie En 
een vangst die een 

wervelwind 

29 juni 2009
Niet dat wat ik je vertel waar is, maar het is geen leugen.

Absoluut!

De brandende pijn van een verlies. Waar, 
maar waar ben je? Wat heb ik gedaan?
Ik heb niet gedroomd, want ik ben wakker en wacht.
Je zult komen, je zult me redden van dit geroezemoes dat me 
wegneemt, me ongedaan maakt, me breekt en me corrumpeert en 
zegt dat je er niet bent! Waar ik ben, wil ik meer, ik kan er niet tegen 
om gewoon te zijn te ademen.
Ik loop vooruit en hier is iets dat me niet verder laat gaan.
Omdat ik heen en weer ga waar ik er niet eens ben of waar ik denk 
dat ik er niet ben.
Ik wil wegrennen, ik leg mijn sigaret neer, ik raak de rotsen en smeul.
Mijn hart is als een sigaret die uitgaat tot hij weer aangestoken 
wil worden.



Jij zult degene zijn die me strakker maakt en me in een 
knoop losmaakt. Want dat wil ik niet, ik wil geen losse draad zijn die

Bind jezelf vast, geen geknijp meer.
Ik wil niet zijn wat jij zegt of wat zij over mij zeggen, ik wil zijn

wat ik voel. 
Die blinde knoop, je ziet niet dat hij wurgt en knijpt en vernietigt.

Dat gelijkspel wordt doorbroken.
Alles gaat terug naar 

nul. Ik wil gewoon 0 zijn zonder logisch vervolg, ik wil niet positief 
of negatief zijn, maar jij staat erop dat

je moet het doen en laten gebeuren.
Laat me met rust.

143

Waarom huil ik?
Ik weet het niet, maar jij weet altijd waarom tranen vallen en loslaten. 
Ik weet ook waarom ik soms val voor andermans fouten en waarom ik 
vasthoud zonder los te laten.
Ik wil huilen, ik wil loslaten.
De bitterheid van het gevoel laat me achter met een hete rilling 
waarvan ik ril, maar het is het huilen waard, en het lachen en voelen. 
Het einde zal zorgen voor het einde dat komt met een traan die niet 
wordt weggepinkt maar altijd op de loer ligt en de traan van 
onverschilligheid over mijn wang loopt.

Ik dacht, hoe ben jij? Zo banaal, 
zo wat je denkt dat je bent, je bent een pa...

drone.
Het kan me niet schelen waar ik op reken, ik wil het zien
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wat je me niet kunt geven en wat ik nodig heb, ben je niet
jou

. Ik wil mezelf.
Ik wil je zoals je altijd bent geweest, wat ik dacht dat je was, of 

als je dat niet was, je was wat je werd.
Ik ben ik.

144

Ik weet niet hoe ik aan dit verhaal ben begonnen, maar ik heb geen pijl 
of boog, laat staan een doelwit.
Ik richt niet om te raken, ik wil niet eens richten, ik voel dat wat ik 
raak is, de pijl zit vast in mijn hart, daarom heb ik pijn. Een 
eenzaam hart, getekend door een klap die het niet nieuw leven 
inblaast, de pijn is te sterk door het verlangen om te pompen.

Ik ben niet vrij. 
Ik zal nooit helemaal vrij zijn, ik hou van mijn vrijheid, maar ik 
voel me gebonden door degenen die van me houden.

Waarom houden ze 
van me? Ik vraag 

me af of ze dat 
doen.

Ze willen vrij zijn en aan iemand gebonden 
zijn. Ik wil me alleen en onopgemerkt 

voelen.
Ik wil niets begrijpen, ik wil nergens over nadenken, want jij dringt 

tot me door, ik wil afstand nemen van wat op me afkomt.
Ik wil 

geen liefde die zegt dat het vrijheid is. Ik wil geen liefde waarvan 
ze zeggen dat het vrijheid is. Ik wil gewoon

loslaten wat in me zit.



De angst, het verlies. Hij 
was er en hij is er niet meer.
Ik kwam op het moment zonder het gevoel te hebben dat je weg was.
Deze natuur van doen en ongedaan maken en, wat meer is, van ons 
vertellen wat we gaan doen.
Ik wil niets doen, ik wil niet ver gaan, ik wil gaan waar ik niet ga.
Ik vertrek en neem niets met me mee.
Ik huil niet, ik lach niet, ik denk niet, ik kijk niet en omdat ik voel 
dat ik niet dood ben.
Wat een tragedie!
Ik ga en ik moet gaan, op een dag zal ik ook bezwijken.

Waarom? 
Ja, ik vraag waarom dit, waarom dat, maar ik wil niet nadenken 

over wat al gezegd is.
Ik wil niet vechten, ik wil niet zo zijn als iemand die

nooit was. 
De stem kwelt hen die weeklagen.

145

Wacht even.
Ik ga op reis, ik kom en ga geduldig.
Wat kan ik zeggen, ik heb niet, ik heb niet veel en ik mis zoveel.
Het wezen dat me zegt dat ik niet meer wil, dringt binnen. 
Ik wil niet meer.

Ik wil niet terug, ik wil hier zijn als de mú-
De muziek speelt en de wind 

waait. Ik wil de duivel niet zijn, ik wil geen engel zijn, nee
Ik wil noch hemel noch hel.

Ik wil de Aarde waar alles bestaat.

Naam auteur
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Ik wil niet weg, ik wil blijven waar ik ben, ik wil niet alles wat 
er is, ik heb gewoon een ruimte nodig om te ademen en

om erover na 
te denken. Mijn eigen bestaan verbeelden en creëren.

Ik wil gewoon lucht om te 
ademen. Ik wil net zo los zijn als de lucht die ik 

inadem.

Ik zag, ik rook, ik hoorde, ik vertelde je ook wat je niet dacht te horen.
Ik heb je zoveel verteld en niets of bijna niets heeft je geraakt. 
Het zou te veel zijn om je aandacht te vragen, geen verleiding 
meer. Ik wil je rauw zien.
Weet je, soms zou ik mijn huid villen om je te laten voelen dat ik 
levend vlees ben en dat ik lijd onder het afscheuren van mijn huid.

146    huid die moeilijk groeit en herstelt.
Voor jou ben ik levend vlees, vol littekens en wonden.

Ik weet niet wat ik wil uitdrukken. 
Maar iets verplettert me omdat ik het niet wil, maar het toch 
doe.

Diep van binnen wilde ik een beetje van alles of helemaal niets, want de
Ik heb niets van waarde. Ik ben 
alleen en jij bent eenzamer dan 

voorheen.
Ik schreef wat ik later zou lezen en wat ik wilde overbrengen.

Ik weet dat het niet 
gemakkelijk is. Ik denk dat veel niet gezegd zal worden, en veel zal 

de
die niet begrepen zullen worden.

Afgewezen.
Ik wil heel graag verwerpen wat mij verarmt.



Triviale dingen hebben geen plaats in het hart van emotie.
Wat we met een simpele blik zien, kan ons hart tekenen.
Hij kan er niet tegen, hij wil het niet zien, maar hij voelt wat zijn 
ogen zien.
Open nooit de ogen van je hart, want dan kan het niet meer zien en 
zal het lijden.

Ik ben hier. 
Kun je me 

zien?
Ik denk het niet! 

Kun je me voelen? Ik denk 
het ook niet! Wat zie je in 

mij?
Hum, ik ben hier gebleven zodat je me niet zou vergeten, ik kan er 

niet tegen dat je er niet bent, want wat ons bindt, bindt ons soms.
apart, maar ik ben hier.

Ik zal niet doen alsof
Ik zal schrijven en het laten stromen.
Waar ik over wil schrijven is ongetwijfeld een traan. Zoals ik schreef 
een traan zoals hij is, verdrietig, eenzaam, nat, los.
Laat me je tranen wegvegen, je pijn, je verdriet, je eenzaamheid, de 
verstikking van het alleen zijn.
Laat me je tranen likken, ik wil de pijn die je voelt wegdrinken.
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Alleen, alleen. 
Met mij, dit ben ik, alleen ik!

Hoe ben ik? 
Dat ben ik 

gewoon.
Het gevoel breidt zich uit tot echt gevoelde pijn.

da. 
Hoe het voelt om ons te zijn.

Aan het zelf denken is verder gaan dan wat van buiten 
komt. Als ik naar binnen kijk, weet ik dat ik besta. Om voor anderen 

te bestaan, is het genoeg om naar onszelf te kijken, maar zij zullen 
nooit hetzelfde zien...

mij dat ik.

Losse pagina's, 
losbladig,

148 Losse zinnen,
Ik wil dat alles eruit komt, ik wil niets bewaren, ik wil mezelf 
leegmaken, dat is de enige manier waarop ik zal evolueren, dat alles 
wat ik schrijf verdampt,
De pijn van nog een zin, elk woord jouw pijn, wil ik schrijven om 
mezelf te bevrijden.
Ik wil niet lijden.

Een andere dag 
De ochtend, de frisse ochtendlucht, ook lawaaierig. Ik wil de 

nacht, de stille nacht, waar ik in het donker de
licht dat je met je meebrengt.

Laten we stilte en duisternis verenigen. Laten 
we licht maken van de black-out.

Verzen, liedjes, charmes, magie, gedichten, zinnen. Ik wil 
jouw licht zijn in de donkere nacht.



Hoe ik mezelf liet gaan...
In de uitsparingen van de diepe getijden... De 
harpen van de zeemeermin spelen luid.
Ik wil blijven en kijken
Voor jou, zonder je te vertellen wat ik ga schrijven. 
Om jou nooit te vergeten.

Niets! 
Ik wilde niets,

Het doel van deze woorden is nihil. Ik wil niet 
dat je leest, ik wil ook niet meer schrijven

wat ik op een dag tegen je wil zeggen.
Maar nu wilde ik gewoon een beetje van niets.

Ik weet niet of je het zult lezen, laat staan begrijpen wat ik je te 
vertellen heb.
Wat ik wil dat je beseft en begrijpt is dat je meetelt, ja dat je meetelt 
voor mij en dat je vanaf daar op mij kunt rekenen.
Maar ik zal het niemand vertellen.

Ik wacht tot de dood me teleurstelt.
Dood? De 

dood bestaat niet!
En het is er altijd. Ik ben niet bang 

voor de dood, maar om jou te verliezen.
Niet dat iets pijn deed, maar de pijn van hebben en niet hebben is het 

verschil van zijn, hoe kan het zo zijn?
Ik wil niets, want er is weinig en niets van veel
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Ik wil, ik wil niets, ik herhaal, ik had alles toen ik het nog niet wist 
en nu ik weet wat er is wil ik niets, als ik verwerp wat er is en niet 

is, zal ik vrij zijn, vrij van alles wat me bindt en zal ik de bitterheid 
loslaten, van wat het is om te hebben.

Genoeg, ik wil gewoon 
zijn! Kan ik gewoon 

mezelf zijn?
Ja, ik en niets anders, want ik wil dit niets ook niet.

"Tijdloos' Het 
klopte, en klopte weer ... Het klopte 

onophoudelijk met een stroom ...

Zonder precedent van een afwijking of wond ... Toen op een 
dag ging het open ...
Ik zal het nooit meer doen ...

150 Het was open en in een oogwenk was het dicht ...
Hoe zal ik het zeggen, het was van mij, altijd van mij ...

Maar uiteindelijk ben 
jij... Hij, jij en ik...

Kortom, de ...
Hart! HET 

DIEPE VERDRIET VAN ...
IS JEZELF NIET KENNEN ... 

BEWUST ZIJN EN LEREN LEVEN MET JE
INTIMATE ...

ZIE, DE AFGROND IS KLEIN ... HEBBEN 
EN ERBIJ HOREN IS IETS DAT ALTIJD DIS-

VANECE ...
ALS IN ABDICATIE, IS ZONDER TEGENZIN

...
IN DE ESSENTIE VAN GEWOON WILLEN ZIJN ...



HET IS VANUIT HET ZELF DAT JE DIEP VAN BINNEN KUNT 
ZIEN ....
EN DAN ZIEN WE DAT ER NIETS ZO MINDERWAARDIG IS ...
HOE SUPERIEUR TE ZIJN ...
Hier is een gedachte die ik zeker zal uiten ... Hoe lager het niveau 
waarop we onszelf plaatsen
...
We zullen zien hoe het superieure wezen steeds dichterbij komt ...
Van oneindige kennis ... Altijd 
utopisch ...
Zie, een wezen wordt geboren, leeft en leert en ... Wanneer 
je echt beseft ...
Je weet heel goed dat je ver afgedwaald bent van het 
weten... Alles en je eigen wezen ...
Wat is er veranderd?
Alles ... in mijn wereld verandert! Waarom?
Omdat ik bereid ben ... Alles te 
veranderen en onder ogen te zien 
... Maar bijna alles ...
Kom je uit mijn wereld... mijn 
stomme wereld?
Het is het intellect ...
Wie vertelt me te handelen... op 
de juiste manier! BEELD!
IN EEN STRATOSFERISCHE DIMENSIE, ZONDER GRENZEN AAN 
DE EXPANSIE, KOMT DE DESILLUSIE VAN MAGIE DIE TIJDLOOS 
NIET BESCHIKBAAR IS OP HET NIVEAU VAN DE ILLUSIE ZELF 
ALTIJD BINNEN MET DE TE-
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EEN NEVELIGE VERSCHIJNING VAN DE WARE ILLUSIE VAN HET 
WOORD AL UITGESPROKEN DESILLUSIE; EEN GENERATOR 
VAN INTIEME CONFLICTEN VAN DE EENVOUDIGE KWELLING 
DIE ELKE HARMONIE OVERWINT.

RAADSELACHTIG, DIEPGAAND EN GEVOELIG, DIT IS 
DE NIET-BINDENDE ENERGIE VAN DE LETTER PLUS LE- TRAS 

OF TE VEEL LETTERS VOOR TE WEINIG WOORDEN.
HIER IS EEN MENHIR DIE MEER BEZINKT EN MET 

SCHRIJVEN BLIJFT ER AL SNEL VEEL OVER
DITA. 

DINGEN ZULLEN TEVERGEEFS TOT JE KOMEN, VELEN ZULLEN 
JE VERLATEN, ANDEREN ZULLEN WAARDELOOS ZIJN. OM JE 

TE VERTELLEN DAT DE GROOTSTE DINGEN VOOR EEN 
BULLEBAK ZULLEN ZIJN, MAAR IK "GEBRUIK" JE DAT ER 

MAAR WEINIG DE MOEITE WAARD ZULLEN ZIJN, MAAR DIE 
BINNEN HET KLEINSTE IN- TERIOR KOMEN DE WAARDE DIE 
ALLEEN JIJ KUNT VERKRIJGEN. OM TE LEVEN, TE GROEIEN, 

TE LEREN EN, DIEP VAN BINNEN, NIETS TE DOEN.
PRE DE UTOPISCHE KLEINE KENNIS. DIT 

IS EEN DAG OM BEETJE BIJ BEETJE TE LEREN DAT HET 
SCHRIFT BEDOELD WAS OM DE KENNER VAN GEWONE 

KENNIS TE VERENIGEN MET WETENSCHAPPELIJKE KENNIS, 
DAT BEIDE ALLEEN VERKLAARD KUNNEN WORDEN DOOR DE 

DIEPZINNIGE KENNIS VAN DE WERELD.
DE ERVARING VAN +

Ik begin waar ik wil eindigen.
Rook verspreidt zich in mijn kamer. Mijn interieur ook, het is 
geschonden.
Ik wil het uitmaken met jou en de anderen. Zal ik 
slagen?
Kracht, Kracht en Kracht die me achtervolgt en me 
zegt om zonder angst vooruit te gaan!
Je bent klaar voordat mijn dagen voorbij zijn.



Ik ga alles van buitenaf afwijzen, net als ik
Ik ga het voelen... Ik weet het niet, maar hier laat ik mijn verhaaltje 
achter...
Als je op deze pagina bent, ben je nieuwsgierig naar mijn verhaaltje.
Wat ik je op deze pagina's ga vertellen is voor mij om te vinden
het ware wezen dat in mij woont, zonder buitenwereld.
Hoe is dit mogelijk? Laten we eens kijken hoe ik mijn verhaal 
beschrijf.
Op dit moment beweeg ik niet, maar ik doe een stap terug, klaar 
om verder te gaan. De rook blijft deze ruimte doordringen.
Dit verhaal begint waar het zal eindigen. Wat ik je wil 
vertellen is het gevecht tegen alles. Laten we eens 
kijken of ik tot het einde kan komen en zeggen:
Ik heb alles en ik wilde niets, zoals het maximaliseren van het 
innerlijke Zelf.
Het is er al, in een paar ogenblikken heb ik het in sigaretten gematcht
het aantal
van de pagina's die je bekijkt.
Laten we doorgaan met het gevecht, het zal zo lang duren als nodig 
is.
Het waait door de uren, de minuten, de seconden. Het is voorbij!
Ik begin waar ik gebleven was.
Ik ben er klaar voor dat deze rook door het raam prikt en zichzelf 
loslaat in de lucht, ik wil deze rook zijn die alleen uit de lucht 
bestaat.
Ik wil gewoon de lucht inademen.
Ik wil zweven en me voorstellen wat ik je ga vertellen. Ik doe wat 
ik niet wil doen, ik begin met steeds dezelfde dingen te doen
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fouten.
De strijd is nog lang niet .

ik aan jullie wil overbrengen gevoelens, situaties en
conflicten. 

En de strijd ligt in het overwinnen van het 
wezen dat ik was.

Ik wil de ander zijn, de figuur die me achtervolgt. Mijn 
eigen geweten dat me waarschuwt en me vertelt:

Kom tevoorschijn, 
overwin jezelf. Hier sta ik stil, maar ik vecht tegen de beweging.

dus
Ik 

vervolg. Mijn Vult, kom tot mijn 
Zelf.

Bevrijd jezelf, breid uit, laat me zijn zoals jij door
van mij. 

Hier is wat ik ga worden begonnen.
154 Wat twijfels, voorwaarts bewegen zonder terug te trekken, dit is een 

figuur die
achtervolgt me. 

Doe het, maak het waar en word herboren om te leven en te voelen. 
Zonder demagogie en illusies, leef wat je niet kunt

zien.
Want dat is de enige manier om vooruitgang te boeken, 

om op te staan en te zeggen. Ik wil zijn wat 
ik ben, ik ben mezelf. Het wezen dat ik was 

en het figuur dat ik zal zijn.
Ik zal zijn zoals ik me 

voorstel. Ik zal degene die me achtervolgt zeggen dat 
hij zijn gang kan gaan.

Kijk me aan en ik zal mezelf 
bevrijden. Het einde moet nog beginnen.

Alles wat ik dacht. Pas 
op voor dit wezen dat je stalkt en aan het eind van

Kabel is je vriend.
Ik heb geen spijt meer van dit moment. Het 

einde van de kwelling kwam, hij raakte me aan en mompelde tegen 
me.



Ben 
je daar?

Het is het einde van het principe waarover ik hier ga berichten.
Want nu zeg ik: 

Genoeg, kom naar mij toe en neem mij in je op tot de 
overwinning.

Je bent een gier in mij geworden. Bezit 
mij!
Je zult voor de laatste keer mijn geur zijn. Ja, 
je gaat weg.
Ik ben niet verdrietig over je vertrek. Sterker nog, ik 
kijk uit naar je vertrek.
Ga zoals je gekomen bent, vertrek zoals je gekomen bent. Ik 
wil je niet, maar je bent een onoverkomelijk ongeluk. Je 
aanwezigheid is een belediging.
Ik weet dat ik voor jou nooit heb gewonnen, alleen maar verloren.
Je bent als sigarettenrook, een vriend van ziektes.
Ga weg, ga weg, ik zal er niet zijn als je aankomt. Zoals ik al zei, 
ik straal je geur uit door gewoon te gaan... Ik krijg een andere 
smaak en parfum.
Misschien weet je niet of heb je niet in gedachten wat je voorstelt.
Zolang ik me kan herinneren, ken ik je al een paar jaar. Genoeg om nu 
met je verder te willen.
Ik zal in eerste instantie rouwen om je aanwezigheid, maar,
voorspoed voor kleinere kwaden.
Jij bent het object en ik creëer onze connectie, maar fu- nest plezier en
illusoir voor nogal slechte leefomstandigheden. Ik durf voor 
ontbering. Want alleen dan kan het licht en natuurlijk zijn, door
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lucht die me voedt.
Fris, sereen, warm en harmonieus zal de compensatie zijn.
natuurlijke wind die stroomt zoals het weer, altijd in noordelijke 
richting. De luchtstromen die tegen ons in blazen zullen

stormen die op ons afkomen, Niets zou natuurlijker kunnen zijn
dan de rook in de lucht zelf. Wat 

vinden we in de uiterlijke natuur als inte-
de harmonie van het vrije wezen

van stromen. De 
wortel van bevrijding bloeit, groeit en bezinkt.

ção.
De onbetwistbare wil van onze vergadering is de zeer

roos van de tijd
156 van het woestijnzand dat de rede verstevigt. Jezelf bevrijden 

van het beeld van de gewone mens, van de excentriciteit van de 
intieme relatie die ons van elkaar verwijdert. We zijn verschillend, ik 

ben natuurlijk en organisch, jij bent kunstmatig...
ciaal

en synthetisch, en daarom kun je jezelf niet uitdrukken 
zonder mij. Zonder de handeling die ik ga neutraliseren, maak 
je me gelukkig. Ik ga de deur voor je openzetten zodat je met 

me kunt komen praten.
Maar ik laat het op een kier staan zodat je direct daarna kunt 

vertrekken. Vulto, ben je je bewust van je voortplanting?
geduld

van onbehagen. Je bent 
en blijft van weinig belang.

We hebben allemaal van die stomme fases, meestal in
kind. 

Maar als ons als volwassenen wordt verteld dat we het kind in ons 
los moeten laten, had ik er daarom ook een met jou.



slechte 
fase. Ik ga terug naar geduldige rust. Je kunt 

gaan en ik doe de deur op slot.
Ik weet waarom je kwam, maar ik weet ook waar je naartoe gaat

je rijdt. 
De afgrond is breed, de gedachte aan loslaten is breder.

gar.
Loop weg zonder mij, sluit jezelf op en ontplof.

Vanaf dag één is jouw woord het mijne
zin, maar reken er niet op als je het me de volgende keer vertelt,
Hallo, ik ben hier, maar ik weet zeker dat je reis een terugkeer zal 
zijn naar de harde maar harmonieuze realiteit waar het allemaal om 
draait.
als jullie ons willen laten binnenvallen, wat hebben we dan dat we 
zoeken? Slechts één woord van jou, en dat is Vaarwel.
En je bent , ver weg...
Het was de laatste keer... Aan het verlangen kwam een 
einde. De traan viel en wiste de schreeuw.
Het touw dat me aanspant is niet hetzelfde touw dat me verstikt. De 
knoop in mijn keel, vastgehouden door een draad.
Je wurgt de geest en verstikt het geweten.
Wat jullie bieden is een langzame dood van verjonging en
zo lopen en praten zoals we hebben gedaan. Het zal nooit de scherpe 
pijn uitwissen die met één enkele rake klap door de schelheid van 
het leven snijdt.
Bovenaan in mijn geheugen staat de verwoestende, spookachtige 
klap.
Het was jouw dichotome aanwezigheid tussen zijn en niet zijn. Het 
leven reisde in fotografische momenten die allemaal
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winkels en leegt zichzelf in een oogwenk. Omdat 
je buiten mij in mij leeft. Wis je lot en leef de 
fractie.
Dat tijdloze gevoel verspreidt zich over de volgende momenten. Alsof 
je vliegt zonder je stoel te verlaten.
Dat moment dat nooit stopt omdat je ademt en nooit kunt stoppen,
wat je doet ademen.
Leven is net zo sterk als de drang om te ademen. Maar alleen 
ademen is geen leven.
Toen je stopte met leven, stopte je niet met ademen.

Daarom is wat naar ons toekomt een ima-
hulpeloosheid. Zonder 

grenzen of gevolgen, naar de volgende fase. Degene die ontstaat uit 
het zijn van een ander op elk moment var-

158 vertelt ons wat echt
somo, deze illusie van de afgrond is zelfkastijding van

leven terwijl we leven, wat ons beweegt 
is deze Natuur die ons omringt en ons tegenhoudt.

leidt ons alleen maar af,
Ik bedoel dat alle absorptie van het moment louter-

illusoir omdat de natuur alle kaders 
weerspiegelt in een willekeurige en superrela-

tief hoger elke
moment van menselijke beweging. Alles 

wat verschijnt rond de figuur van het "ik" is extern
dat vergroot

het interieur, maar het vastleggen van alleen de sensatie van afleiding is
een groter 

Wezen dat ons beweegt, Moeder 
Natuur.

Als, op welk moment dan ook, deugdzame, tegenstrijdige te
binnenvallen



wordt geassimileerd in het moment van de geest, kunnen deze 
inputs niet overeenkomen met het leren en de output van

elke impuls. Het is 
goed dat je uit het immense en verre denken bent gekomen...

menten.
Ik wil graag praten ... jij beslist, altijd mano-

braste. 
Als je de rollen omdraait, zeg je dat je je 

mond moet houden. De vlucht van een woord 
is een daad.

Hoe je te negeren en te zorgen dat je 
weggaat. Je vliegt in de schaduw van de wind.

Waarom verberg je je, terwijl je verschijnt wanneer je dat wilt?
res.

Zie je het niet?
Zorg voor iemand anders, dan heb je een andere vriend dan je simpele 
ongeluk.
Alles verdampt.

Zo realiseerde ik me, terwijl ik tot tien telde, hoezeer de glimp van 
het ogenblikkelijke moment van het venster van de toekomst zich zou 

openen en alleen de laatste rook zou zien die waaide en hoe de klik 
van de toekomst groot wordt en

enorm.
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